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Infoblad voorjaar 2026 

De agenda t.e.m. zondag 24 mei 2026 

Zondag 8 maart 11 uur Kringviering 

Woensdag 11 maart 19 uur Bijbelgroep David 

Zondag 15 maart 11 uur Samenkomst 

Vrijdag 20 maart 18:30 uur overleg Luistercafé 

Zaterdag 21 maart 
9:30 uur Districtsvergadering 

Dendermonde 

Zondag 22 maart geen eredienst in Hazegraskerk 

Zondag 29 maart 
11 uur gezamenlijke viering voor 

Palmpasen 

Goede Vrijdag 3 april 

15 uur Gebed bij de kruisweg 

18:30 uur viering in de geest van 

Taizé 

Paaszondag 5 april 11 uur Gezamenlijke Paasviering 

Woensdag 8 april  19 uur Bijbelgroep David 

Zondag 12 april   11 uur Kringviering 

Zondag 19 april 

11 uur Samenkomst – met na afloop 

gemeentevergadering en 

(her)verkiezing leden bestuursraad 

Donderdag 23 april 
Huwelijksinzegening 

Belinda & Corentin 

Zondag 26 april geen eredienst in Hazegraskerk 

15 uur – Dankdienst Alida & Andries 

Donderdag 30 april 18:30 uur KERNgroep samenkomst 

Vrijdag 1 mei 15 uur Luistercafé 

https://www.protestantsekerkoostende.be/kringviering
https://www.protestantsekerkoostende.be/kringviering
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Zondag 3 mei 11 uur Samenkomst 

Zondag 10 mei 11 uur Kringviering 

Woensdag 13 mei  19 uur Bijbelgroep David 

Donderdag 14 mei  

Hemelvaartsdag 
ProFest – Heusden-Zolder 

Zondag 17 mei 11 uur Samenkomst 

Pinksterzondag 24 mei 11 uur gezamenlijke Pinksterviering 

Iedere woensdagnamiddag Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

Iedere maandag- en 

vrijdagnamiddag 
14 tot 17 uur Hazegraskerk open 

spring eens binnen 

De meest actuele informatie vindt u steeds op de website: 

www.protestantsekerkoostende.be 

Of via de Signal-groep – nog niet aangesloten? Laat het weten. 

of klik hier voor de link 

https://www.protestantsekerkoostende.be/kringviering
https://www.profest2026.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
https://signal.group/#CjQKIL-ybwntjW6nc-IUNbno2GMrYjLYV4VtyOiKlPw40RejEhAT-Na2q_4U8G9azxyzsBBE
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Op weg naar Pasen – In deze 40 dagentijd staan we stil 

bij het lijden – in de protestantse traditie spreken we van 

de lijdenstijd. Wij krijgen dagelijks wel op de één of andere 

manier te maken met lijden. Het kruis is een realiteit, maar 

geen hopeloze realiteit. We moeten het uithouden met 

onze eigen en met andermans onvolkomenheden. Maar 

niet zonder hoop dat het anders kan, we verlangen naar het Goede, naar God. We 

gaan samen op weg naar Pasen en om ons heen is de lente al begonnen, het nieuwe 

leven is al zichtbaar. Dat het ons hoop mag geven, dwars door alles heen.  

‘Sta op, wees niet bang.’ Dat is wat Jezus zegt tegen zijn leerlingen Petrus, 

Jakobus en Johannes na het zien van het visioen op de Berg, als ze weer naar beneden 

moeten, als ze met hun voeten op de grond gezet worden. Hier beneden, dat is ook 

de plek waar wij mogen leven, samen mogen leven, als hoopvolle mensen, op weg 

naar Pasen. 

Samen op weg naar Pasen – door samen te komen op zondag 29 maart Palmpasen, 

Goede Vrijdag en Paaszondag. Zie agenda hierboven. 

 

Nieuw logo – Wat ziet u erin? 

In Oostende zag men er een bootje in, een vogel, preciezer een duif en er was ook 

iemand die er brieven in zag. Dat alles geeft goed weer wie wij, als 

kerkgemeenschap, zijn en waar wij voor willen staan:  

Het bootje: Een kerk in de Stad aan zee, vanouds een vissersstad. Misschien ook wel 

een arkje, een veilige plek op het woester water; 

De vogel, de duif: Een kerkgemeenschap die zich wil laten leiden door de Geest en 

die die Heilige Geest vrij wil laten waaien, door mensen de ruimte te geven; 

Brieven? Tja, als je de Woorden van God als brieven aan de mensen mag zien, dan 

willen we graag met mensen luisteren naar wat erin geschreven staat en die brieven 

doorgeven. 

Er is nog wat anders in te zien! Je kunt er ook een plattegrond in zien, een 

bovenaanzicht van een weg. Een weg die een mens in zijn leven kan gaan. Soms 

twee stappen vooruit en drie achteruit, heen en weer geslingerd, zoekend op weg. 

De levensweg van ons mensen lijkt over het algemeen niet op een autostrade die 
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de kortste verbinding tussen vertrekpunt en bestemming is. Als 

kerkgemeenschap willen we met mensen meegaan op die 

levensweg, voor een stukje hun levensgezel zijn. We willen mensen 

onderweg helpen bij het vinden van een route. Zo zijn we een kerk 

die Samen op Weg gaat. We stappen met mensen mee, soms een enkele etappe, 

soms meerdere.  

 

Huwelijk Belinda & Corentin – 23 april 2026  

Via Signal (en WhatsApp) hebben jullie al een uitnodiging gekregen om bij de 

kerkelijke inzegening van het huwelijk van Belinda & Corentin aanwezig te zijn. 

Daar heb je ook al kunnen aangeven of je erbij aanwezig wilt zijn. 

Ook op deze plek wensen we jullie beiden van harte Gods zegen bij deze mooie en 

belangrijke stap in jullie leven. We vinden het een voorrecht dat we als 

kerkgemeenschap daarvan getuigen mogen zijn. Plezier en succes gewenst bij alle 

voorbereidingen. Het schaduwkantje, althans voor ons hier in Oostende, is dat jullie 

na jullie huwelijk richting Brussel verhuizen. Maar het is een privilege dat we een 

stukje met jullie mochten opwandelen. En jou Belinda bedanken we voor je 

enthousiaste en creatieve bijdrage aan de kringvieringen en de tieneravonden. 

 

Bestuursraad – De bestuursraad is verantwoordelijk voor de financiële en zakelijke 

aangelegenheden van onze kerk, waaronder het contact met het stadbestuur. Eens 

in de drie jaar treedt een deel van de bestuursraad af en kunnen er nieuwe 

kandidaten aangedragen worden of de aftredende leden stellen zich herkiesbaar. 
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Dit jaar gaat het om de volgende leden: 

 Adriën Deceuninck – treedt af en is niet herkiesbaar 

 Marta Caballero – treedt af en is herkiesbaar 

 Jasmine Casier – treedt af en is herkiesbaar 

Wolfgang Lestaeghe heeft aangeboden om toe te treden tot de bestuursraad, hij 

stelt zich dus verkiesbaar. 

Na de dienst van zondag 19 april zal er een gemeentevergadering gehouden worden 

en dan vindt ook de verkiezing plaats. 

 

Vredeslicht 2025 – De Adventtijd lijkt al maanden geleden. Toch nog een 

herinnering eraan. Op zaterdag werd vanuit de Hazegraskerk het Vredeslicht 

verspreid in Oostende. De aanwezigen spraken, ieder namens verschillende 

organisaties, geloofsgemeenschappen en de stad, de vurige wens uit dat er Vrede 

zou zijn in onze stad en in de wereld. Hieronder de foto die getrokken werd na 

afloop. 

 

Tienernamiddag en -avond – een terugblik op de zeer 

geslaagde tienerKERSTavond. We luisterden naar het 

Bijbelverhaal, speelden een Bingo met vragen rond Kerst en 

versierden samen cup cakes. Nadat we samen friet gegeten 

hadden keken we naar de film:  
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Het waargebeurde verhaal van een gehandicapte jongen die graag honkbalspeler 

wil worden en … wordt. 

 

WereldGebedsDag 2026 – We kijken terug op een mooie viering voor de jaarlijkse 

WereldGebedsDag rond internationale vrouwendag (8 maart). Deze keer was de 

liturgie voorbereid door vrouwen in Nigeria met het prachtige thema: Kom! Ik zal je 

rust geven, woorden van Jezus. 

 

De viering ging door in de Engelse kerk. 

 

Nieuws uit Brugge – een klein gedeelte uit een 

interview met mevrouw Gaby Labeur door Martine 

Kino en Linda De Pauw van Kerk en leven : 

Locatie: ’t Keerske 

In de Keersstraat (zijstraat Philipstockstraat) deelt de 

VPKB een kleine historische kapel met de Anglicanen. 

De stad Brugge heeft de kapel gerestaureerd en ter 

beschikking gesteld. De naam ’t Keerske (kaarsje) komt van de gilde der 

kaarsengieters de daar in een lang verleden huisden. De naam heeft natuurlijk 

een mooie symbolische betekenis. De protestantse gemeente is relatief klein en 

telt voornamelijk leden van middelbare leeftijd maar is toch zeer actief. De 

zondagse erediensten worden door gemiddeld 30 à 40 mensen bezocht. Meestal 
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zijn onder de aanwezigen vaak toeristen. De gemeenteleden vormen een 

heterogene groep, die zich prettig voelt bij de traditionele aanpak, maar toch 

open staat voor vernieuwende inbreng. Naast de erediensten zijn er activiteiten 

die een breder publiek aanspreken, georganiseerd door de vzw “De Vrienden”: 

lezingen, concerten. De akoestiek van ’t Keerske leent zich bij uitstek voor 

muziek. ’t Keerske neemt ook deel van “Open Kerken” en stelt de deuren open 

ter gelegenheid van Monumentendag of andere evenementen. 

Benefietconcert 

De vrienden van ‘t Keerske organiseren op zaterdag 7 maart een uniek 

harpconcert door een Brugse artieste met internationale faam: 

Mathilde Wauters. We doen dit uiteraard weer ten voordele van ons 

tweejaarlijkse goede doel, TEJO. 

We hopen op een ruime belangstelling. 

Kaarten zijn voor €15 te bestellen op BE10 00001658 7404 met naamsvermelding 

of rechtstreeks bij Gaby of Wim. 

Kaas- en wijnavond 

Op zaterdag 18 april gaat de jaarlijkse kaas-en wijndegustatie door om 19u. De 

prijs bedraagt €20. 

Bij voldoende aantal inschrijvingen van ongeveer 20 mensen kunnen we weer 

een bijdrage verzamelen voor ons tweejaarlijkse goede doel, TEJO. 

Namens De Vrienden 

Gaby 

 

Overzicht activiteiten Protestantse kerk Brugge 
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Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op: 

www.protestantsekerkbrugge.be 

 

Multiculturele rooms-katholieke viering in de Hazegraskerk 

Elke tweede zaterdag van de maand om 18:15 uur in de Hazegraskerk 

Met medewerking van het koor Matondo 

 

Eerstvolgende zaterdag 14 maart 

 

  

Matondo tijdens WGD 2026 - Engelse kerk 

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
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ProFest 2026 – weet je nog, Hemelvaartsdag 2024? 

We gingen toen met een groep Oostendenaars via 

Brugge en Gent naar Spa voor het tweejaarlijkse 

ProFest. 

 

Nu twee jaar later is er op 

Hemelvaartsdag (donderdag 14 mei) 

weer een ProFest. Deze keer iets 

dichterbij … in Heusden-Zolder. 

Ga je mee? 

Meer info op: 

https://www.profest2026.be/  

 

Nieuws uit het district Oost- en West- Vlaanderen – Het is inmiddels een 

maand geleden dat u in de kerkbrief kon lezen over het reilen en zeilen van ons 

district. In de tussentijd is er echter heel wat gebeurd. Naast de maandelijkse 

reguliere vergadering vond ook de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Synodale 

Raad, samen met de voorzitters van de districtsbesturen. 

Deze vergadering, die traditioneel doorgaat in het Huis van het Protestantisme, was 

ook dit jaar goed vertegenwoordigd. Er werd niet alleen gesproken over de 

moeilijkheden waarmee onze protestantse gemeenten geconfronteerd worden, maar 

ook over de vele hoopvolle ontwikkelingen in beide landsdelen. 

https://www.profest2026.be/
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Een belangrijk aandachtspunt vormde de vierdaagse bijeenkomst die van 16 tot 20 

maart in Ucîmont zal plaatsvinden. Tijdens deze samenkomst worden vier grote 

thema’s besproken die bepalend zijn voor de toekomst van onze kerk: 

1. Financiële levensvatbaarheid en beheer van activa 

2. Personeelsbeleid en het tekort aan predikanten 

3. Kerkorde (“Constitutie en Kerkorde”) en administratieve efficiëntie 

4. Innovatie, financiële solidariteit en externe relaties 

Over het verloop en de resultaten van deze bijeenkomst zullen de afgevaardigden 

worden geïnformeerd tijdens de districtsvergadering van 21 maart in Dendermonde. 

Op vraag van de Synodale Raad zijn wij binnen ons district momenteel ook bezig 

met het in kaart brengen van de bovenplaatselijke taken van predikanten en pioniers. 

Omdat vacante gemeenten vaak niet ingevuld raken en ook plaatsen in verschillende 

commissies open blijven, neemt de werkdruk voor de actieve medewerkers steeds 

verder toe. Het is daarom belangrijk dat deze taken zo eerlijk mogelijk worden 

verdeeld. 

Tot slot — maar zeker niet in de laatste plaats — wil ik als voorzitter van ons district 

mijn oprechte dank uitspreken aan de vele gastpredikers (lekenpredikers). Dankzij 

hun enthousiasme, inzet en trouw kan er elke zondag opnieuw een kerkdienst 

plaatsvinden in de protestantse gemeenten van Oost- en West-Vlaanderen. Een 

welgemeende en hartelijke dank daarvoor! 

Mede namens het districtsbestuur, 

ds. Tihamér Buzogány 

Districtsvoorzitter 

 

 

 

Nationaal nieuws – van de Synodale Raad 

 

 

Lieve mensen, 

Lieve zusters en broeders, 

Wanneer u deze brief leest zitten we midden in de Veertigdagentijd, een periode van 

voorbereiding op Pasen. Wanneer we in de Bijbel lezen over een periode van veertig, 

of het nu gaat over dagen, weken, maanden of jaren, valt het op dat het steeds om 

een periode gaat waarna iets nieuws begint. 
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Een periode met ups en downs wordt afgesloten en met Pasen wordt ons een nieuwe 

kans geboden, een nieuwe start met nieuwe uitdagingen. 

Maar eerst moeten we dus door die Veertigdagentijd. En hoe maken we die zinvol? 

Hoe zorgen we ervoor dat die tijd goed besteed wordt en niet voorbijvliegt in allerlei 

drukke activiteiten waardoor hij voorbij is voor je het goed en wel beseft? Deze 

weken bieden ons een kans om meer aandacht en tijd te besteden aan stilte en 

bezinning en om te focussen op gebed, op God, op de ander. Velen van ons volgen 

een dagelijks leesrooster, zeker in deze periode. Maar ook daar wordt iets van je 

gevraagd. De tekst die je leest of het gebed dat je bidt zet je aan tot nadenken en 

tot ... handelen. Niet omwille van de handeling zelf, maar als gevolg van wat Jezus 

van je vraagt. Een 'gewone' handeling zoals een handdruk of een schouderklop of 

het aansteken van een kaars wordt dan iets bijzonders. Het wordt een boodschap 

van Gods liefde. En is dat niet juist de boodschap van onze Kerk: het doorgeven van 

Gods liefde voor ieder van ons? 

En waar kan dat beter dan in de pastorale zorg waarin we luisteren en omzien naar 

elkaar! Als Synodale Raad willen we ook betrokken zijn bij wat ieder van jullie 

meemaakt, open en zonder oordeel. De vreugdevolle dingen, maar ook de zorgen 

waarmee jullie geconfronteerd worden en die we moeten erkennen. Maar samen 

kunnen we zoeken naar oplossingen, samen op weg naar Pasen, samen op weg naar 

een nieuw begin, naar een hernieuwde relatie met God! Daar ligt onze focus op. 

Pasen geeft ons een teken van Gods trouw en betrokkenheid. Hij laat niet varen het 

werk dat zijn hand begon. 

We wensen jullie alvast een deugddoende en gezegende Veertigdagentijd toe! 

Uw Synodale Raad 

 

Meer nationale info vindt u steeds op: https://nl.protestant.link/  

 

Schrijf jij graag? Heb je wat te delen? Laat het weten! 

 

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar: 

VPKB Oostende – kerkenwerk BE34 0910 0919 2090 

https://nl.protestant.link/
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Wanneer u voorbede/gebed wilt vragen voor uzelf of 

voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat 

kan ook telefonisch, per mail of sms.  

 

 

 

 

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op 

YouTube – klik hier  

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:  

www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/  

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → @ProtestantseKerkOostende 

Bluesky: @pkoostende.bsky.social 

 

X: @KerkOostende 

 

Kijk regelmatig op de website →  

 

 

 

 

 

 

 

↑Klik↑ 

 

www.protestantsekerkoostende.be 

GSM 0491 312200 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1rwa7xqB-ac_54La97cbBw
http://www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/
https://www.protestantsekerkoostende.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
https://www.protestantsekerkoostende.be

