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        Brussel, 22 juli 2025 
 
 
Lieve mensen, 
Lieve zusters en broeders, 
 
Maar wij geloven  
 
Wij geloven in vrede en gerechtigheid ondanks de duisternis van de oorlog 
 
De situatie in Palestina en Israël bereikt een ondraaglijk niveau van gruwel en onrecht. 
Maar wij geloven dat God ons oproept om te zoeken naar vrede, gerechtigheid en waarheid voor alle 
volkeren, wie dat ook mogen zijn. Daarom geloven we dat het onaanvaardbaar is om te zwijgen in het 
aangezicht van zo'n tragedie en de toename van haat. 
 

• Sinds de terroristische aanval op 7 oktober 2023 voert de Israëlische regering een verwoestende 
militaire campagne in de Gazastrook, die al tienduizenden doden heeft geëist, voor het 
merendeel burgers, vrouwen en kinderen. Sindsdien worden deze aanval en de ontvoering van 
de gijzelaars gebruikt als voorwendsel om de kolonisatie voort te zetten en zelfs nieuwe 
gebieden te bezetten. 
Maar wij geloven dat elk mensenleven heilig is, dat geweld niet nog meer geweld kan 
rechtvaardigen en dat elke politieke of militaire actie moet worden beoordeeld met de maatstaf 
van menselijke waardigheid, internationaal recht en rechtvaardigheid. Zoals de Bijbel zegt: “Het 
werk der gerechtigheid zal vrede zijn, en het werk der gerechtigheid rust en veiligheid tot in 
eeuwigheid”. (Jesaja 32:17) en “De vrucht van gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die 
werken voor vrede” (Jakobus 3:18). 

• Het internationaal humanitair recht wordt op flagrante wijze geschonden, met aanvallen op 
burgers, massale vernietiging van essentiële infrastructuur, belemmering van humanitaire hulp 
en massale ontheemding. Veel internationale organisaties spreken van misdaden tegen de 
menselijkheid, zelfs genocide. 
Maar wij geloven dat God ons oproept om de fundamentele rechten zonder compromissen te 
verdedigen, vooral die van de meest kwetsbaren. Wij bevestigen dat alle mensen - zowel 
Palestijnen als Israëli's - recht hebben op veiligheid, vrijheid, rechtvaardigheid en een waardige 
toekomst. Wij geloven dat de bescherming van burgers, het streven naar vrede en respect voor 
de wet absolute prioriteiten moeten zijn. 

• Terwijl elders de oorlog woedt, hebben de overheden in ons land moeite om een duidelijk 
standpunt in te nemen.  Op 21 juli 2025 echter, hebben 25 landen, waaronder België, een oproep 
ondertekend waarin wordt gevraagd om onmiddellijke beëindiging van de oorlog in de 
Gazastrook. Deze oproep geeft ons moed. Helaas werd ze door Israël afgewezen. 
Maar wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om de kant van de onderdrukten en de 
slachtoffers te kiezen en ons namens hen uit te spreken. Wij geloven dat wij als democratische 
samenleving de plicht hebben om schendingen van het internationaal recht te veroordelen en 
een vredesproces te steunen dat rechtvaardig is en elk mensenleven respecteert. 

• De Wereldraad van Kerken veroordeelt het systeem van apartheid dat het Palestijnse volk is 
opgelegd, roept op tot beëindiging van de bezetting en de illegale blokkade van Gaza en tot 
gerichte sancties om ervoor te zorgen dat het recht wordt nageleefd. 
En wij geloven, met haar en al onze zusterkerken, dat echte vrede alleen kan voortkomen uit 
wederzijds respect, dialoog, een einde aan de bezetting en gelijke rechten voor iedereen. 
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Visie, vertrouwen, verzachten 
Als Kerk willen wij getuigen van actieve hoop. Wij weigeren toe te staan dat het geloof wordt gebruikt om 
geweld, kolonialisme of onrecht te rechtvaardigen. Wij bevestigen dat God aan de kant staat van hen die 
lijden en dat hij ons oproept om in actie te komen om een einde te maken aan oorlog, om 
gemeenschappen die zich verzetten door vrede te ondersteunen, om het leven te beschermen en om te 
werken aan echte verzoening. 
 
We roepen onze politieke leiders op om moedige standpunten in te nemen: voor een onmiddellijk staakt-
het-vuren, voor de vrijlating van gijzelaars, voor de erkenning van de rechten van het Palestijnse volk, 
voor sancties waar het recht met voeten wordt getreden, voor het zoeken naar een duurzame en 
rechtvaardige oplossing in het Midden-Oosten. 
 
We bidden voor alle slachtoffers, voor onze zusters en broeders in Israël en Palestina, en voor de 
christelijke kerken in de regio. En we beloven met hen altijd te blijven geloven dat gerechtigheid en vrede 
nog steeds mogelijk zijn. 
 
 
Namens de Verenigde Protestantse Kerk in België, 
 

 
 
 
Ds. Steven H. Fuite, voorzitter van de Synodale Raad 
 


