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Infoblad herfst 2025 

De agenda t.e.m. eind november 2025  

Zaterdag 27 september 16 uur Tieneractiviteit 

Zondag 5 oktober 
11 uur Samenkomst – aansluitend 

gemeentevergadering en maaltijd 

Woensdag 8 oktober 19 uur Bijbelgroep David 

Vrijdag 10 oktober 10 uur kerngroep communicatie etc. 

Zondag 12 oktober 11 uur Kringviering 

Zondag 19 oktober 11 uur Samenkomst 

Zondag 26 oktober – geen viering in Hazegraskerk 

Vrijdag 31 oktober 16 uur Tieneractiviteit 

Zondag 2 november 11 uur Samenkomst 

Maandag 3 november  19 uur kerngroep communicatie etc. 

Donderdag 6 november 15 uur Reflectiegroep 

Zondag 9 november 11 uur Kringviering 

Woensdag 12 november 19 uur Bijbelgroep David 

Zondag 16 november 
11 uur Samenkomst – voorganger 

ds. Sigfrido Hernandez uit Antwerpen 

Zondag 23 november – geen viering in Hazegraskerk 

Zondag 30 november 

vijfde zondag 
11 uur Speciale viering met RK 

Iedere maandag- en 

vrijdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open 

spring eens binnen 

Iedere woensdagnamiddag Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
https://www.protestantsekerkoostende.be/kringviering/
https://www.protestantsekerkoostende.be/kringviering/
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‘Echte Belgen zijn christen’ – en echte Nederlanders trouwens ook. 

Dit is een geluid wat we de laatste dagen regelmatig 

horen, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Het is een 

reactie op de verandering van Kerstmarkt in Wintermarkt, 

het vervangen van de Kerst- en Paasdagen in ‘feestdagen’ 

en het verdwijnen van de Kerstman en Sinterklaas uit 

Plopsaland. Het is trouwens niet alleen van de laatste 

dagen. Toen er jaren terug gesproken werd over een 

Europese Grondwet, toen waren er velen die daarin een 

expliciete verwijzing naar de christelijke wortels van ons 

continent wilden laten optekenen. Hebben we hier te 

maken met een heropleving van het christelijk geloof, 

staan we op een keerpunt? Gaan de dertig theologen die 

onlangs afstudeerden aan de Protestantse Theologische 

Universiteit in Utrecht de kerk straks begeleiden naar een groeiende en bloeiende 

toekomst? 

Misschien heeft u wel eens gehoord van de term ‘cultuurchristendom’. Bij de zaken 

zoals hierboven beschreven gaat het in de eerste plaats om culturele uitingen waarin 

je iets van de christelijke wortels van Europa terugziet. Nauwkeuriger beoordeelt, zie 

je er trouwens ook de wat we noemen ‘heidense’ wortels in terug, voorchristelijke 

invloeden. De vraag is dan ook of we als kerk, protestants of rooms-katholiek, hier 

De meest actuele informatie vindt u steeds op de website: 

www.protestantsekerkoostende.be 

Een van de ontwerpers van de 

vlag, Arsène Heitz uit 

Straatsburg, gaf deze een 

rooms-katholieke betekenis. De 

twaalf sterren en het blauw van 

de achtergrond verwijzen 

volgens hem naar de 

Maagd Maria. 

http://www.protestantsekerkoostende.be/
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blij mee kunnen zijn. In ieder geval biedt het aanknopingspunten voor een goed 

gesprek: Wat houdt dat christendom nu precies in?  

We leven in een spannende tijd waarin twee bewegingen dominant lijken te zijn: 

Enerzijds zien we dat mensen meer toegeven aan hun natuurlijke neigingen: 

aandacht voor de eigen groep en voor de eigen geschiedenis. Anderzijds is er de 

sterke individualisering waarbij elk mens vooral zichzelf moet kunnen zijn. Oké, dit 

is een versimpeling van de actualiteit, maar het helpt wellicht om deze te begrijpen 

én daarop te reageren. 

Want, hoe kunnen we als christenen hier mee omgaan? Ook in de Bijbel zien we deze 

bewegingen: enerzijds sterke nadruk op de eigenheid van het eigen Joodse volk. 

Anderzijds de openheid naar de volkeren. Als christenen voelen we ons vooral in die 

tweede beweging thuis, zonder die eerste te ontkennen en per definitie te 

veroordelen. Evenwel met een kritische houding naar die eerste meer natuurlijke 

beweging. 

Wat kunnen we doen als volgelingen van de Jood Jezus? Wiens geslachtsregister 

trouwens invloeden van de omliggende volkeren verraadt       (lees Matteüs 1). 

Lees de Bergrede nog eens aandachtig door (Matteüs 5 en verder). 

In het Koninkrijk der hemelen gelden andere dan de natuurlijke wetten: 

Jezus: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ Het blijken diegenen te zijn die 

de wil van zijn Vader in de hemel doen. (Matteüs 13) 

En in hoofdstuk 3 van hetzelfde Evangelie tegen de theologen van zijn dagen: 

“Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u 

bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs 

uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.” 

In zijn voetsporen gaan zijn leerlingen verder. Hoewel niet zonder aarzelen en 

struikelen. Ook die Ander hoort erbij, die niet bij jouw clan behoort. Ook die Ander 

die je geneigd bent uit te sluiten omwille van … 

Voor christenen is er geen andere weg. 

 

Kanttekeningen om verder over na te denken: 

1. Niet alleen Europeanen herwaarderen hun religieuze wortels. Hetzelfde 

gebeurt bij de Israëli’s, Turken en Arabieren. 

2. Individualisering is geen goede remedie tegen het uitsluitende groepsdenken. 

Maar wat dan wel? 

3. Voorbij het natuurlijke denken over de mens dreigt ook dehumanisering 

(ontmenselijking): waarbij de mens als object, als ding wordt gewaardeerd en 

niet meer als een JIJ, een heilige Ander. 

Het bovenstaande lezen in eenvoudiger Nederlands? Klik dan hier. 

 

https://www.protestantsekerkoostende.be/wp-content/uploads/2025/09/Tekst-Info-oktober-november-2025-vereenvoudigd.pdf


 

4 

 

 

 

Tienernamiddag en -avond – zaterdag 27 september en 

vrijdag 31 oktober is er voor de tieners weer een moment 

van samenkomst. We praten samen over een onderwerp, 

eten samen en kijken een film. 

 

 

Gemeentevergadering
1

 en samen eten – zondag 5 oktober houden we 

direct na de kerkdienst een korte gemeentevergadering, waarin we terugblikken op 

het afgelopen seizoen en wat lijnen naar de toekomst trekken. Zorg dat u erbij bent. 

Daarna eten we samen, van dat wat we meegebracht hebben. Wat neem jij mee? 

Laat het vóór donderdag 2 oktober weten aan Alida (0474 68 01 79). 

 

Hoe kunnen we in Oostende meer mensen bereiken? – De reflectiegroep, 

die samen met Alida en Andries nadenkt over het samen-kerkzijn in 

Oostende, werkt aan een plan om onze kerkgemeenschap beter 

bekend te maken in de stad (en omgeving). Daarvoor hebben we de 

hulp van een communicatiebureau in de wijk. Niet toevallig de buren van Andries & 

Alida. Samen met dit bureau gaan we aan het werk. 

Daarbij is jullie meedenken en -doen onmisbaar. Doe je nog niet mee, maar zou je 

dat wel willen? Laat het weten! 

 

Bijbelgroep David – de eerste samenkomst is geweest. We waren met tien. Er is 

nog plaats voor enkele deelnemers. De vraag werd gesteld: Als je in één zin iets over 

David zou moeten zeggen, wat zou je dan noemen? Hieronder lees je de reacties: 

• De Koning van Israël 

• David en Goliath 

• De stamboom van David 

• Een man van uitersten 

• Hoe komen ze erbij David te kiezen? 

• Tegenstelling met Absalom 

• De zondige koning 

• David en Bathseba 

• Schaapherder 

 

1

 Gemeentevergadering is een woord wat in de Protestantse kerk gebruikt wordt voor de 

vergadering van de leden van een plaatselijke gemeente. Zij zijn degenen die samen bepalen hoe 

het er in de betreffende plaats aan toe gaat. 

https://denkie.com/
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Deze eerste avond bespraken we de voorgeschiedenis van David. Van Mozes via 

Jozua kwamen we bij de Rechters en zo bij de rechter, priester en profeet Samuël 

die de eerste koning Saul installeert. En als Saul uit de gratie van de HEER valt, komt 

hij bij Isaï terecht. De vader van David, die tot toekomstig koning gezalfd wordt. 

Maar Saul is op dat moment nog koning. Hoe zal dat verder gaan? 

 

Nieuws uit Brugge – zoals de meeste lezers wel 

weten is de Protestantse kerk in Brugge op zoek naar 

een nieuwe predikant als opvolger van ds. Jannica 

de Prenter. De wervingsadvertentie is intussen 

uitgegaan en er is al een gesprek geweest met een 

kandidaat. Ook in Oostende volgen we dit proces met 

grote interesse, omdat de samenwerking met Brugge 

voor ons van belang is. 

Zolang er geen eigen predikant is in Brugge, is ds. Tihamer Buzogány uit Gent 

(Brabantdam) consulent van de Brugse protestanten. 

Zondag 21 september werden er (nieuwe) kerkenraadsleden (her)bevestigd. 

 

 

https://www.protestantsekerkbrugge.be/onewebmedia/Advertentietekst%2020%20mei%202025%20OK.pdf
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Overzicht activiteiten Protestantse kerk Brugge 
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Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op: 

www.protestantsekerkbrugge.be 

 

Multiculturele rooms-katholieke viering in de Hazegraskerk 

Elke tweede zaterdag van de maand om 18:15 uur in de Hazegraskerk 

Eerstvolgende zaterdag 11 oktober 

Met medewerking van het multiculturele koor Matondo 

 

Nieuws uit het district – de eerstvolgende districtsvergadering is zaterdag 4 

oktober in ’t Keerske in Brugge. 

 

 

 

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
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Nieuws uit Brussel – begin september ontvingen we 

een pastorale brief van de leden van de Synodale Raad: 
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Meer nationale info vindt u steeds op: https://nl.protestant.link/  

 

Belgisch-Duits Convent – Eens in het jaar is er een convent (vergadering) 

gedurende een drietal dagen van protestanten uit België en Duitsland. Dit jaar vond 

het plaats in Bad Blankenburg (Thüringen). Ds. Bärbel Büssow, dominee in de mooie 

stad Aken deed er uitvoerig verslag van. U kunt het hieronder in het Nederlands 

lezen. De Duitse versie met foto’s vindt u in de bijlage. 

Let op! De tekst hieronder is een grotendeels geautomatiseerde vertaling. 

 

Belgisch-Duits convent 2025  

Als de wereld zot wordt...  

Omgaan met de crises van de democratie  

Nadat het Belgisch-Duitse Convent in 2023 in België (Brussel) en in 2024 in West-Duitsland 

(Frenswegen) bijeenkwam, kwam deze dit jaar in Oost-Duitsland bijeen. Al meer dan 60 

jaar komen protestantse christenen op verschillende locaties samen. Dit was het begin van 

een Europa-georiënteerde en grensoverschrijdende ontmoeting die tot op de dag van van-

daag voortduurt. Actuele sociale kwesties staan centraal tijdens de uitwisseling, zoals dit 

jaar, waar het Convent zich bezighield met het thema "Omgaan met de crises van de de-

mocratie".  

De democratie komt steeds meer onder druk te staan. Het vertrouwen in de gevestigde 

partijen neemt af, extreme partijen winnen aan populariteit en de polarisatie neemt alar-

merend toe. Op de conferentie werd de situatie in België en Duitsland nader onderzocht en 

geanalyseerd en werd gevraagd of en hoe kerk en gemeente de democratie kunnen ver-

sterken, bevorderen en beschermen.  

We waren met "slechts" 35 congresdeelnemers uit België en Duitsland, die het onderwerp 

vanuit verschillende perspectieven benaderden in lezingen, discussies en werkgroepen.  

 

Superintendent Michael Wegner en Praeses Christiane Linke van de districtskerkenraad 

verwelkomden het convent in het landelijke kerkdistrict Rudolstadt-Saalfeld, dat ongeveer 

26.000 leden en 146 kerkgebouwen telt. De kleinste dorpsgemeenschap bestaat uit 12 le-

den. Op veel plaatsen is de kerkgemeenschap naast de brandweer het laatst overgebleven 

instituut. Wegner rapporteerde over een gevoel van achtergelaten te worden, dat was 

https://nl.protestant.link/
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geïntensiveerd. Dit droeg ertoe bij dat de AfD
2

 bij de Bondsdagverkiezingen in alle kiesdis-

tricten een meerderheid behaalde.  

Het Evangelische Kerkdistrict Rudolstadt-Saalfeld – onderdeel van de Evangelische Kerk 

in Midden-Duitsland (EKM) – startte 14 dagen voor de verkiezingen een grote poster- en 

online campagne met een sterke evangelische boodschap voor de kerken en op sociale in-

ternetplatforms, zichtbaar en in felle kleuren en bondige zinnen: "Laat je niet voor de gek 

houden" (Spr. 1:10), "Wees niet bang" (Kor 4,  6-10), "Overwin het kwade met het goede" 

(Rom 12:21), "Sticht vrede" (Matteüs 5:9) (zie ook https://www.lassdichnichtbequatschen.de/ ).  

Het kerkdistrict is ook betrokken bij andere gebieden en onderhoudt het kerkelijk leven in 

het gebied door middel van een "vrijwilligerspersoneelsplan", dat ongeveer 60 muzikanten 

en 30 predikanten
3

 omvat. Op de Dag van het Open Monument werd in alle kerken een 

dienst gevierd. Voor dit doel was een liturgisch boekje gemaakt "Oriëntatie - Waardevol en 

onvervangbaar", dat ook door vrijwilligers kon worden gelezen op plaatsen waar geen be-

roepskrachten meer zijn.  

Een project waarbij orgellessen worden aangeboden door "rondtrekkende muzikanten" in 

de plaatselijke kerk wordt goed ontvangen door jongeren in de dorpen. Ondanks de demo-

grafisch veroorzaakte daling van het ledenaantal is de stemming in de parochies positief, 

aldus Linke.  

De eerste lezing van Dr. Cynthia Freund-Möller, wetenschappelijk medewerker aan het 

Institute for Democracy and Civil Society in Jena, toonde de kenmerken van een vibe 

shift. Dit is de verandering in collectieve stemming, taal, esthetiek en interpretatiepatro-

nen die momenteel antidemocratisch doorslaan. De gastvrije cultuur van 2015 heeft zich 

ontwikkeld tot een afwijzingscultuur van 2025. In Thüringen is in het dagelijks leven een 

extreemrechtse normalisatie waar te nemen. Freund-Möller liet niet alleen wereldwijde alli-

anties zien, maar ook hoe de ideologische en digitale dynamiek een impact hebben op 

scholen, kerken en jeugdgroepen. Dit is een bijzondere uitdaging voor de kerk. Net als 

Wegner benadrukte ze hoe belangrijk het is om een christelijke houding zichtbaar te ma-

ken in plaats van moralisering en beleren. Aan de hand van voorbeelden legde ze uit hoe 

initiatieven zoals "Kerk versterkt democratie" ruimte kunnen bieden voor discussies en 

voor een democratische cultuur waarin gemeenten attitudes kunnen ontwikkelen.  

Professor em. Koen Geens, voormalig Belgisch minister van Justitie, ziet een verschui-

ving van de christendemocraten naar rechts. Democratie en naleving van wettelijke regels 

zijn het resultaat van opvoeding en onderwijs. Ook op school moet het gaan om het leren 

van regels om samen te kunnen leven. Vanuit juridisch oogpunt analyseerde hij de span-

ningsvelden tussen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, democratie en 

recht en stelde hij de spannende vraag wat sterker is in geval van een conflict: democratie 

of de rechtsstaat. Het gevaar is dat burgers in een noodtoestand zich gedragen als consu-

menten die geen verantwoordelijkheid nemen. Geens benadrukte nadrukkelijk het belang 

van het beschermen van de vrijheid in delicate situaties. In extreme gevallen, bijvoorbeeld 

als haatzaaiende uitlatingen tot geweld leiden, moet de vrijheid van godsdienst of de vrij-

heid van meningsuiting worden bestraft. Tot slot concludeerde hij: "De rechtsstaat heeft 

een betere overlevingskans onder democratische controle."  

 

2

 Duitse politieke partij: Alternatieve für Deutschland. 

3

 Predikanten is in Duitsland niet hetzelfde als dominees. Het zijn eerder ‘gastvoorgangers’. 

https://www.lassdichnichtbequatschen.de/
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De decaan van de Faculteit Protestantse Theologie en Religiewetenschappen in Brus-

sel, prof. dr. Johan Temmerman, analyseerde de crises van de democratie met behulp 

van een ellips met de brandpunten "populisme" en "identiteit" en toonde aan hoe para-

doxaal hun relatie is: Terwijl sommigen de identiteit van hun eigen volk benadrukken, 

leert het postmodernisme dat diversiteit de identiteit van het volk vormt. De crisis van de 

democratie ontvouwt zich in een vacuüm van betekenis waarin waarheden vloeibaar zijn 

geworden. Om de democratische crisis te boven te komen, pleitte hij voor een duidelijker 

pleidooi voor dialoog vanuit kerkelijk en theologisch perspectief en vooral voor de bereid-

heid om te luisteren. Het fundament van de christelijke traditie dat alle mensen broeders 

en zusters in Christus zijn, bevordert gelijkheid en inclusief samenleven en kan als model 

dienen voor democratische besluitvorming.  

De commissaris van de Protestantse Kerken in Hessen, lid van de bovenplaatselijke ker-

kenraad ds. dr. Martin Mencke, wees op de relatie van de protestantse kerk tot de demo-

cratie, van de recente crisis van de kerken met de CDU tot het Democratiememorandum 

van 1985, waarin de democratie wordt gewaardeerd als een vorm van staat en heerschap-

pij, gebaseerd op de waardigheid van de mens. Vandaag, met het oog op de opkomst van 

het populisme, rijst de vraag: met wie praat je? Met wie niet? Onder welke voorwaarden 

zijn gesprekken mogelijk met mensen die anderen buitensluiten? Hij verwees naar het ini-

tiatief van de "plaatsen van wederzijds begrip" (Verständigungsorte) van kerk en diakonia, 

waar mensen samenkomen en verschillende opvattingen bespreken en elkaar proberen te 

verstaan, waar bruggen kunnen worden geslagen tussen verschillende meningen. Ze mo-

gen echter geen podium bieden aan degenen die niet kunnen deelnemen met een houding 

van tolerantie en dialoog. Mencke zei heel duidelijk – en weerspiegelde daarmee ook het 

standpunt van het Convent: "Menselijke waardigheid is christelijk niet onderhandelbaar." 

Hij riep ook op tot kritische solidariteit met politieke gekozen functionarissen.  

De lezingen en vragen werden opgepakt en verdiept in werkgroepen. De vraag is altijd ge-

weest hoe de Kerk de democratie kan versterken, de dialoog kan bevorderen en haar 

boodschap van naastenliefde hoorbaar en zichtbaar kan maken. De kerk moet zich open-

stellen en meer betrokken raken. Dit gebeurt nu al via mobiele kerken, cultuur en discus-

sie in de kerken en ook digitaal.  

Zeer bemoedigend waren de recensies van de gepensioneerde bisschop Axel Noack, voor-

malig bisschop van de protestantse kerk van de kerkelijke provincie Saksen, over de ge-

weldloze revolutie van de DDR in 1989/1990 en van de voormalige Thüringer minister-

president Christine Lieberknecht, die als christen actief betrokken is bij de democratie.  

Het klooster maakte ook een reis naar Rudolstadt en bezocht daar de Sint-Andreaskerk 

met zijn rijke ornamentele en figuratieve decoratie.  

De slotdienst in de Lutherse stadskerk St. Nicolai in Bad Blankenburg bemoedigde het ge-

loof, zelfs en vooral als de wereld gek wordt. Andreas Martz (priester van de Nieuw-

Apostolische Gemeente van Gera, woordvoerder van de Vereniging van Christelijke 

Kerken in Gera) benadrukte in zijn preek de effectiviteit van de liefde, die het kwaad kan 

overwinnen.  

Op de conferentie werd het duidelijk: toekkijken is gevaarlijk. Het mag niet zo zijn dat ex-

treme posities normaal worden.  

Als christenen verheffen we onze stem als mensen worden gediscrimineerd. Daarom werd 

er aan het einde van het congres in gebed gezegd:  
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Onze handen zijn instrumenten van vrede om te heel maken wat vernietigd is, om weer op 

te bouwen wat kapot is, om de gewonden te genezen, om te zegenen in plaats van te vloe-

ken.  

We bidden voor gerechtigheid en vrede op de hele aarde.  

Foto's en verslag: ds. Bärbel Büssow,  

Commissaris van het kerkdistrict Aken voor het werk in de Euregio 

Tekst bij de foto’s in de bijlage: 

De conferentie vond plaats in het Evangelisch Alliantiehuis Bad Blankenburg in 

Thüringen. Het Allianzhaus werd opgericht in 1886 en bestaat tegenwoordig uit een 

ensemble van verschillende gebouwen voor conferenties en overnachtingen.  

Er is ook een café en een hotel. Omdat het geheel op een helling is gebouwd, kunt u 

genieten van het uitzicht over het dorp, de Lutherse kerk en de beboste heuvels van 

het tegenoverliggende Thüringer Woud.  

Opvallend is de oude conferentiezaal, waar jaarlijks zo'n 2500 deelnemers bij elkaar 

kunnen komen voor de Alliance Conference. Op het hoogtepunt waren er zelfs 5000 

deelnemers. 

 

Schrijf jij graag? Heb je wat te delen? Laat het weten! 

 

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar: 

VPKB Oostende – kerkenwerk BE34 0910 0919 2090 

 

Wanneer u voorbede/gebed wilt vragen voor uzelf of voor 

een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat kan 

ook telefonisch, per mail of sms.  

 

 

 

 

 

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op 

YouTube – klik hier  

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:  

www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/  

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → @ProtestantseKerkOostende 

Bluesky: @pkoostende.bsky.social 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1rwa7xqB-ac_54La97cbBw
http://www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/
https://www.facebook.com/ProtestantseKerkOostende/
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X: @KerkOostende 

 

Kijk regelmatig op de website →  

 

 

 

 

 

 

 

↑Klik↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.protestantsekerkoostende.be 

GSM 0491 312200 
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