
“Elke week kijken mijn leerlingen uit

naar de PEGO-lessen. Het zijn voor

hen momenten om even thuis te

komen op school, momenten om

hun morele vragen en struikelpunten

te bespreken en echt zichzelf te

mogen zijn.”
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Waarom kiezen
voor PEGO?
Verhalen die verbinden
In de lessen PEGO ontdekken jongeren
de rijkdom van de Bijbel, op een
manier die aansluit bij hun leefwereld.
Ze leren hoe Bijbelse verhalen ook
vandaag nog betekenisvol zijn en
helpen bij het zoeken naar antwoorden
op grote en kleine levensvragen.

Geloof dat leeft
De protestants-evangelische
godsdienstlessen brengen geloof
dichtbij. Door creatieve opdrachten,
werkvormen en eerlijke gesprekken
krijgen leerlingen de kans om samen te
leren, te groeien en hun geloof op een
authentieke manier te beleven.

“Wist je dat je tiener op

school protestants-

evangelische godsdienst

kan volgen? Vele

geëngageerde leerkrachten

brengen de Bijbel tot leven

met actuele thema’s!”

Ruimte voor wie je bent

In de PEGO-lessen ontdekken jongeren
wie ze zijn, wat ze geloven en hoe ze
omgaan met anderen. Zingeving, ethiek
en respect staan centraal, met ruimte
voor ieders eigenheid. Deze thema’s
komen ook aan bod in projecten met
andere levensbeschouwingen.

Meer weten?
Bezoek https://www.pego.be voor alle info
of scan de QR-code voor ons promofilmpje.


