
“Tijdens de lessen Protestants-

Evangelische godsdienst zie ik

kinderen openbloeien in hun geloof,

hun eigen weg vinden en leren om

respectvol in dialoog te gaan met

anderen.”

PEGO
Protestants-Evangelisch

Godsdienstonderwijs
in het Lager Onderwijs

Contacteer ons

Een leerkracht PEGO aan het woord
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Waarom kiezen
voor PEGO?
Verhalen die spreken
In de lessen PEGO ontdekken kinderen
op een speelse en begrijpelijke manier
de verhalen van de Bijbel. Ze leren hoe
deze verhalen ook vandaag nog iets
kunnen betekenen en hen helpen om
na te denken over kleine en grote
vragen in hun jonge leven.

Geloof om te beleven
De protestants-evangelische
godsdienstlessen brengen geloof
dichtbij. Via verhalen, liedjes,
gesprekken en creatieve opdrachten
groeien kinderen stap voor stap in hun
geloof en leren ze samen op weg te
gaan.

“Wist je dat je kind op

school protestants-

evangelische godsdienst

kan volgen? Vele

geëngageerde leerkrachten

brengen de Bijbel tot leven

met actuele thema’s!”

Bezoek https://www.pego.be voor alle info
of scan de QR-code voor ons promofilmpje.

Ruimte om jezelf te zijn
In de lessen PEGO ontdekken kinderen
hun eigen talenten, gevoelens en
waarden. We moedigen hen aan om
zichzelf te zijn, respectvol om te gaan
met anderen en hun plek te vinden in
een wereld vol verschillen.

Meer weten?


