Protestantse Kerk Oostende

/ Verenigde Protestantse
Kerk in Belgié

Infoblad lente 2025

De agenda t.e.m. 1 juni 2025

Woensdag 9 april 19 uur Bijbelgroep Handelingen
Zondag 13 april 11 uur Kringviering

19 uur Tiener”*avond

17 april

20:30 uur The Passion op NPO 1
Vrijdag 18 april 15 uur kruisweg met beeldmontage
Goede Vrijdag 18:30 uur Taizé-viering
Zondag 20 april 11 uur gezamenlijke Paasviering

Zondag 27 april - geen viering in Hazegraskerk

Maandag 28 april 20 uur districtsvergadering (online)

11 uur Samenkomst

Zondag 4 mei viering Heilig Avondmaal
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file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
https://kro-ncrv.nl/programmas/the-passion

11 uur Kringviering - met

Zondag 11 mei ds. Heleen Ransijn (Gent)

Woensdag 14 mei 19 uur Bijbelgroep Handelingen
Vrijdag 16 mei 18:30 uur Taizé-viering
Zondag 18 mei 11 uur Samenkomst

Zondag 25 mei - geen viering in Hazegraskerk

Donderdag 29 mei - The Passion - Hemelvaart NPO 1

Hemelvaartsdag
o 11 uur Samenkomst - met ds. Marc Loos
Zondag 1 juni
(Gent)
elke maandag- en 14 tot 17 uur Hazegraskerk open
vrijdagnamiddag spring eens binnen
Elke woensdagnamiddag Koffiebabbel - 14:30 - 16:30 uur

De meest actuele informatie vindt u steeds op de website:
www.protestantsekerkoostende.be
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Op weg naar Pasen - We zijn op weg naar Pasen. De periode
voor Pasen staan we meer stil bij het lijden in de wereld in het
klein en in het groot. Het lijden kan ons moedeloos maken. Op
weg naar Pasen leren wij dat onze Heer in dat lijden ons rakelings
nabij is. Zo kunnen perioden van lijden intens goed worden. Die
ervaring hebben velen. Dat is geen ervaring die je opzoekt, maar
die je genadig overkomt. Het grootste lijden is wellicht de
ervaring van de godverlatenheid. Ook deze ervaring van totale verlorenheid, van
wanhoop en eenzaamheid wordt ons getekend in het Evangelie en heeft een plaats
in de vieringen voorafgaand aan Pasen. Door de ervaring van deze duisternis,
schittert het Licht van Pasen des te meer. Dat dat Licht van de Opgestane ook bij ons

mag doorbreken, dat wens ik ons toe, een nieuwe morgen.

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Jaap Zijlstra - Lied 220

Vasten!? - Wat bedoelen we als we spreken over ‘vasten’'?

In de themaviering van 30 maart (vijffde zondag) luisterden we naar persoonlijke
ervaringen met vasten van christenen uit diverse tradities (Baptist, Rooms-katholiek
en Eritrees Orthodox) en van twee moslims. Bij allen werd duidelijk dat het bij het
vasten om meer ging dan alleen het niet eten en/of drinken. Ze vertelden
achtereenvolgens wat het vasten betekent voor hun relatie met God en met de
medemens. Wat overeenkwam is, dat vasten hen helpt om bewuster met deze twee

' Het woord ‘vasten’ komt in de Bijbel 30 keer voor; 17x in het Oude Testament en 13x in het
Nieuwe Testament.
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https://youtu.be/nmPsW4ULUlU?si=OL0pqWS59VfnD7ms

relaties om te gaan. Je zet jezelf er als het ware even heel nadrukkelijk bij stil. De
praktische vorm mag verschillen, deze notie kwam overeen.

We luisterden naar een paar verzen uit de Koran over vasten en uit het Evangelie
(Matteus 6), waar Jezus nadrukkelijk zegt dat je niet moet vasten om vroom over te
komen bij de mensen. Hij noemt dat schijnheilig. Vasten doe je voor jezelf en,
zonder daarmee te willen showen, voor je medemens in nood. Zo kun je bijvoorbeeld
afzien van bepaalde luxe en dat wat je daarmee uitspaart aan een goed doel geven.
Niemand hoeft dat te weten. In het Oude Testament kwam vasten wel voor als
boetedoening. In het Nieuwe Testament kennen we dat niet op die manier. Hoewel
het later in de kerkgeschiedenis wel weer op die manier voorkomt. Je kunt daarbij
denken aan de kluizenaars/kluizenaressen® die afzagen van allerlei
levensgenietingen. Naar mijn mening hebben de latere reformatorische kerken daar
terecht mee afgerekend. De mensen kregen op die manier al snel een bepaalde
status, zij werden gezien als vromere christenen die wat over hadden voor hun
navolging van Jezus. Vooral dankzij de apostel Paulus geloven we dat Gods genade
gratis is, als christenen mogen we in vrijheid leven en ook genieten van datgene wat
we ontvangen.

Dat neemt niet weg dat een periode van vasten heilzaam kan zijn. Wanneer we er
heel bewust bij stilstaan dat dat wat we hebben, gekregen is. Dat ook ons leven een
geschenk is uit Gods hand. Jezelf daar bewust van worden kan een weldaad zijn voor
de ziel. Daarvan getuigden de aanwezigen in de viering van 30 maart.

Het in het Oude Testament gebruikte woord voor ‘vasten’ betekent: handeling waarbij
iemand zich onthoudt van het eten van voedsel, soms vergezeld van rouw, gebed en offers,
<« als gevolg van verdriet, berouw of als onderdeel van een ritueel; » de voornaamste
bedoeling is zich voor God te verootmoedigen en Hem zo te behagen. (Semantic Dictionary
of Biblical Hebrew, R. de Blois)

Het in het Nieuwe Testament gebruikte woord voor ‘vasten’ betekent: ‘niet etend, nuchter’.
Het komt in het NT alleen in godsdienstige context voor, ter ondersteuning van bidden.
(Studiebijbel Woordstudies NT)

Je kunt bovenstaande tekst ook in eenvoudiger Nederlands lezen.
Probeer het eens via 2 deze link €« klik
Met dank aan Copilot (MS)

? Personen die zich in de eenzaamheid terugtrokken om zich geheel aan God te wijden in vasten,

gebed en waken.
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https://www.protestantsekerkoostende.be/wp-content/uploads/2025/04/Wat-is-vasten-eenvoudiger-taal.pdf

Kringviering - de maandelijkse kringviering (tweede
zondag van de maand) wordt door velen van jullie zeer
gewaardeerd. Het is een interactieve viering, wat
inhoudt dat er direct gereageerd kan worden op
datgene wat ter sprake komt. De kringviering werd al )
een tweetal keren voorbereid door Belinda. Samen met ‘ &‘.
haar stonden we stil bij vragen die naar voren komen in
het boek Doelgericht leven - Waarom leef ik hier op aarde? van Rick Warren. We
spraken samen over:

e Het bouwen van gemeenschap vereist eerlijkheid, nederigheid, vriendelijkheid,
vertrouwelijkheid en regelmaat. (januari)

e Je vriendschap met God ontwikkelen (maart)

In de gesprekken tijdens deze viering komt naar voren dat het geloof heel
verschillend beleefd kan worden. Dat is spannend en mooi, want veelkleurig.

In mei zal de kringviering geleid worden door ds. Heleen Ransijn, zij is
stadspredikant in Gent.

Tiener”™avond - Tieners en ouders Witte donderdag 17 april zijn jullie om

19 uur bij Jasmine thuis. We eten dan samen en kijken naar The Passion
Zorg dat je erbij bent.

Kom jij oold?

Koffiebabbel! - wekelijks ontvangen we rond de twintig mensen tijdens de
koffiebabbel.

Alle woensdagnamiddagen hartelijk welkom!


https://www.protestantsekerkoostende.be/kringviering/
https://kro-ncrv.nl/programmas/the-passion

WereldGebedsDag 2025 - ‘Wonderbaarlijk is wat U
gemaakt hebt! Psalm 139

De vrouwen van de Cook-eilanden hadden een mooie viering
voorbereid, die goed tot haar recht kwam op 7 maart in de
Hazegraskerk in Oostende. Verschillende Oostendse koren
leverden een bijdrage en vanuit verschillende kerken werd er
meegewerkt aan de viering en de receptie nadien.

Wil je het (nog) eens bekijken? Er is een filmpje opgenomen wat
je kunt kijken via deze link: https://youtu.be/w3XEjrTPDal

WereldGebedsDag 2025

Bijbelgroep Handelingen - We lezen samen het verhaal van
Lucas over de geboorte van de kerk. Na Pasen verstrijken
opnieuw 40 dagen, veertig dagen waarin Jezus zijn leerlingen
bemoedigt door hen te tonen dat het Leven sterker is dan de
dood. Dan volgt Jezus’ Hemelvaart, waarna de leerlingen blijven
samenkomen, wachtend en biddend. Er worden nieuwe apostelen
(= gezanten, gezondenen) aangesteld. Op de dag van het .
Pinksterfeest zijn ze allen samen. Het vuur gaat branden en het -
Evangelie van Jezus de Opgestane gaat de wereld in en wordt met enthousiasme
ontvangen, hoewel het ook op heftige tegenstand stuit, vooral van de joodse
geestelijke leiders en van een zekere Saulus, die we ook kennen onder zijn Latijnse
naam Paulus. Hij wordt één van de belangrijkste en meest gedreven apostelen. Hij
benadrukt in zijn vertolking van het Evangelie de vrije genade van God voor alle
mensen, dankzij Christus Jezus. Daarmee bestrijdt hij, waar hij eerst vol voor ging,
de joodse godsdienstigheid. Wij lezen deze week het tiende hoofdstuk. Er is nog
geen sprake van een gemeente, een kerk als instituut. Dat blijkt pas van na-Bijbelse
tijden. We lezen over samenkomsten in de tempelhallen en als dat niet meer mogelijk
is bij gelovigen thuis. Het is bijzonder boeiend en inspirerend om met een gemengde
groep christenen het Bijbelboek Handelingen van de apostelen te lezen.



https://youtu.be/w3XEjrTPDaI

Nieuws uit Brugge - afscheid van

ds. Jannica de Prenter - Op zondag 23 februari
jl. was de dankdienst voor het afscheid van dominee
Jannica de Prenter. Het was een bijzondere en mooie
dienst. De belangrijke Bijbeltekst van deze dienst
kwam uit Nehemia 8 : 10: “Maak een feestmaal klaar
met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie ~
niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de
vreugde die de Heer u geeft is uw kracht”. De laatste woorden in de preek waren
een boodschap voor ons: Wees niet bedroefd nu wij afscheid nemen, maar vindt
vreugde in de Heer. Wees dankbaar om wat God in ons midden gezegend heeft:
de jarenlange trouw van mensen, dienstbaarheid en de vriendschap, de zorg ook
voor elkaar, het geloof dat groeide, de Bijbelgroepen die vanuit onze gemeente
ontstaan zijn. Blijf je voeden aan de bron van Zijn Woord, blijf in Zijn liefde.
Dank God in alle omstandigheden en vindt vreugde bij Hem. Maar bovenal: heb
elkaar lief! Ons kerkkoor heeft mooie liederen gezongen onder leiding van onze
dirigent Arnaud Devos. Het koor zong o.a. het lied “Tienduizend redenen tot
dankbaarheid” van Mat Redman en Jonas Myrin, het lied “Wij danken U’ van
Remco Hakkert en “An Irish Blessing” van James E. Moore. Sebastiaan
Inghelbrecht speelde op het orgel. Er waren mooie afscheidswoorden van ds.
Jelle Brouwer namens de Synode, hij las nog een stukje voor uit de sollicitatie
van ds. Jannica destijds en roemde haar voor het werk dat ze gedaan heeft voor
de VPKB. Ds. Simon van der Linden roemde haar voor haar bekwame preken.
Bisschop Lode Aerts las nog een stukje voor van Bonhoeffer. Dhr. Andries
Boekhout bedankte haar voor het werk in de Reflectiegroep Oostende en de
samenwerking. Als laatste namens de gemeente sprak Anja van Holst, die haar
bedankte voor haar nauwgezette inzet en het vele werk dat zij verzet heeft. Alle
sprekers bedankten ds. Jannica de Prenter voor haar grote inzet in de Oecumene.
Na de dienst was er de afscheidsreceptie. Heel mooi passend bij de Bijbeltekst
die ds. Jannica had gekozen voor deze dienst waren de heerlijke, mooi uitziende
en goed verzorgde hapjes. Met veel dank aan Tahereh, Mohsen en hun dochters
Yasaman en Yeganeh. Ze hebben veel werk verricht om dit voor elkaar te krijgen.
En we hebben eens kunnen proeven van de Iraanse keuken. Ook een hartelijk
dank voor alle mensen die achter de schermen hebben geholpen met de receptie.
Dankzij alle hulp werd het een mooie receptie en een mooi afscheid van onze
dominee Jannica de Prenter.

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op:
www.protestantsekerkbrugge.be



http://www.protestantsekerkbrugge.be/

Multiculturele rooms-katholieke viering in de Hazegraskerk

Elke tweede zaterdag van de maand om 18:15 uur in de Hazegraskerk

|Palmviering |
Multiculturele Viering
Célébration Multiculturelle
Multicultural Celebration

Zaterdag 12 april 2025
om 18ul5

"Pelgrims van Hoop"

Hazegraskerk

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Rachel Lancsweertplein — Oostende

Koor Matondo

V.U.: W. Meulemeester - Dekenijstraat 8 -~ 8400 Oostende

Nieuws uit het district - Zondagnamiddag 23 februari 2025
was het druk in het kleine protestantse Belgié: het afscheid van
dominee Jannica De Prenter in Brugge - die in Zierikzee
voorganger wordt, de bevestiging van dominee Stephen Pitt in
Ghlin (Mons) en dan ook de bevestiging van dominee
dr. Werner Lategan voor de beide protestantse
kerkgemeenschappen van Aalst en Denderleeuw. De afgevaardigden van de
synodale raad en het districtsbestuur dienden zich dus te “verdelen” om op elke
plechtigheid aanwezig te zijn.

De opkomst in Denderleeuw was dan ook eerder matig, maar zeker niet minder
hartelijk of gezellig. Enkele genodigden deden ook een korte toespraak. De deken
van de R.K. Kerk van Aalst, E.H. Hans Vandenhoolen, haalde Romeinen 10:17 aan
(n mmiotic €€ axofic - het geloof is uit het gehoor), en benadrukte dat er altijd mensen
nodig zullen zijn om dat Woord van God te verkondigen. Hiermee uitte hij ook zijn

blijdschap dat Aalst en Denderleeuw een nieuwe dominee hebben die dat kan doen.
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Ook namens het Districtsbestuur (Mevr. Nele Lemaire) en de synodale raad
(ds. Marcel Pool) werden gelukwensen uitgesproken. Voor de meeste aanwezige
voorgangers was het een ‘her-verwelkoming” en -bevestiging van dominee Werner.
Het oudste aanwezige lid (87 jaar!) van Denderleeuw, emeritus-dominee
Bert Beukenhorst, sprak lovende woorden en wensen uit. Ook vanuit zijn functie als
dienstdoend organist zei hij dat een voorganger veelzijdig moet zijn. Na het officiéle
gedeelte van eredienst en toespraken was er nog een gezellige receptie waarop
banden werden aangehaald.

In Brugge nam ds. Jannica de Prenter afscheid van de gemeente. Het was een
feestelijke eredienst, opgeluisterd door het kerkkoor met liederen in verschillende
talen en uit verschillende tradities.

Alles stond in het teken van dankbaarheid. Bovenal werd God gedankt in lied en
gebed. Behalve leden van de protestantse kerk van Brugge en andere protestantse
afgevaardigden, waren er ook vanuit de andere levensbeschouwingen van de stad
mensen aanwezig. Tijdens de verschillende toespraken na afloop werd Jannica
bedankt voor haar grote inzet voor onze kerk en de oecumene in Brugge. In ons
district heeft zij verschillende functies bekleed. Zij was ondervoorzitter van het
districtsbestuur, ze leidde de begeleidingscommissie voor QOostende en was
consulent in Roeselare. We bidden haar van harte Gods zegen toe in haar nieuwe
gemeente in Zierikzee.

Om het samenvallen van verschillende activiteiten te vermijden raadt het
districtsbestuur aan om bijzondere kerkelijke evenementen, verschillend aan de
zondagse eredienst, op een zondagnamiddag te organiseren. Dit maakt het
toegankelijker en zo kunnen ook de andere gemeenten deelnemen aan activiteiten
zoals een zangdienst. Zulke samenkomsten stimuleren de samenhorigheid en
samenwerking.

Aalst/Denderleeuw wil zo ook de gemeentezang gebruiken om de verbondenheid in
de hele Denderregio te bevorderen. Op een tijdstip waarop er in de (eigen) kerk geen
eredienst wordt gehouden. Dus eigenlijk een extra-eredienst!

Wij doen een oproep aan iedereen van de Denderregio, en ook aan alle mensen van
het district Oost- en West-Vlaanderen, om op zondag 30 maart om 15u naar de
Protestantse kerk (Dr. A. Goffaertstraat 2a - 9300 Aalst) te komen, om samen
zingend tot God te bidden - of zo u wilt: biddend tot God te zingen.

Luc d’Hoe

Nieuws uit Brussel - Verkiezing nieuwe

synodevoorzitter - op de synodevergadering van
17 mei wordt er een nieuwe synodevoorzitter gekozen
die de huidige voorzitter, ds. Steven Fuite, zal
opvolgen. Er zijn twee kandidaten:

e Ds. Isabelle Detavernier - dominee van de protestantse kerk Brussel-Botanique
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e Ds. Emmanuel Coulon - dominee van de protestantse kerk in Marcinelle

Meer informatie over de twee kandidaten vindt u in de laatste Pro News. Voor een
digitale versie - klik hier.

Vooruitzicht naar onze Synode van 17 mei

Traditionele protestantse kerken en kerkverbanden, zoals onze VPKB, die zich
geworteld weten in de 16de-eeuwse Reformatie, hebben het in deze hoek van Europa
al meerdere decennia moeilijk.

Onlangs is daar met enorme snelheid een andere grote uitdaging bij gekomen. Onze
democratische regeringsvorm, lang als ‘heilig’ en onaantastbaar beschouwd en door
ons stiekem gezien als zo ongeveer het beste waartoe wij mensen in staat zijn, wordt
ernstig bedreigd en dat door allerlei ontwikkelingen.

Waar we er als kerken jarenlang niet of steeds moeilijker in geslaagd zijn om de
juiste taal te vinden om de ongeévenaarde waarde en diepgang die het geloof voor
ons heeft op een boeiende manier over te brengen op nieuwe generaties - waaronder
onze eigen kinderen - slaagt een gematigde, eenheid gezinde politiek er steeds
minder in geloofwaardigheid te verwerven bij (een steeds groter deel van) de
bevolking. Er staat zoveel op de tocht.

Moeilijke tijden, zoveel is duidelijk.

Maar ook tijden waarin, althans zo ervaar ik het zelf, wij worden teruggevoerd naar
de kern van wat geloven is, ver weg van alle vanzelfsprekendheid, bij existentiéle
vragen over onze gezamenlijke roeping.

—
Op de _ aanstaande? Op de synodevergadering van 17 mei staat
Synodevergadering van 17 mei

centraal ‘(Jezelf) vreugdevol geven’.
zullen we ons samen bezinnen. Te

midden van de huidige T

. . tot een plek van ontmoeting, inspiratie en
maatschappij die vaak in de ban geloof. Een plek om samen te bidden, te vieren
blijkt van de idee dat alles | ep te delen. We hopen van harte op jouw
onmiddellijk succes moet kennen, | enthousiaste inzet!

dat veel onmiddellijk relevant
moet zijn, waarin weinig geduld is
en waarin vrijwel alles - voor sommigen zelfs hun bestaansrecht! - verdiend lijkt te
moeten worden, zijn wij er als een diverse kerk met het verhaal dat we leven van de
gave.

Samen kunnen we onze kerk verder uitbouwen

Hoe kunnen we wat de Reformatoren in navolging van de apostel Paulus als ‘genade’
omschreven, voor onszelf meer centraal stellen en - Gods kerk is nooit een doel op
zich - als de adem van het leven naar de kruispunten van onze samenleving laten
waaien?

In veel van onze kerkgemeenten wordt in de aanloop naar de Synodezitting hierover
veel van gedachten gewisseld.

Allen die dit lezen wil ik, mogelijk ten overvloede, vragen om de Synode-dag van
17 mei en het proces daarheen te dragen in gebed.
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Uw gebed vraag ik eveneens voor beide kandidaten voor het voorzitterschap van de
Synodale Raad 2026-2029 die momenteel een bijzondere periode van veeleisende
maanden beleven.

Ds. Steven H. Fuite

De Verenigde Protestantse Kerk in Belgié is op zoek naar een
tweetalige secretaris (m/v)

Interesse? Klik op bovenstaande tekst

Meer nationale info vindt u steeds op: https://nl.protestant.link/

Peiling ‘Lees jij de info van de PKO?’ - bij de vorige Info kreeg u een aantal

vragen voorgelegd. Dank voor de antwoorden. Hieronder ziet u hoe er geantwoord
is.

Lees jij de info van de Protestantse kerk in Oostende?
11 antwoorden

@ Ja, (bijna) altijd
® Ja soms

! @ Nee, die lees ik (bijna) nooit

Aantal keren dat de info verschijnt (4 a 5 keer per jaar):
11 antwoorden

@ Van mij mag dat vaker
@ Dat is precies goed
@ Van mij mag dan minder vaak

Ook bedankt voor de tips die we ontvingen.
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https://nl.protestant.link/de-verenigde-protestantse-kerk-in-belgie-is-op-zoek-naar-een-tweetalige-secretaris-m-v/
https://nl.protestant.link/de-verenigde-protestantse-kerk-in-belgie-is-op-zoek-naar-een-tweetalige-secretaris-m-v/
https://nl.protestant.link/

Eén ervan is: ‘Je kan gemeenteleden een inhoudelijke bijdrage laten leveren aan het
'krantje'. Lijkt mij een goede manier om de betrokkenheid naar de kerk en naar elkaar toe
op een positieve manier te veranderen. (Samen staan we sterk.)’

Schrijf jij graag? Heb je wat te delen? Laat het weten!

Giften aan de kerk - Je kunt een gift overmaken naar:
VPKB Oostende - kerkenwerk BE34 0910 0919 2090

Wanneer u voorbede/gebed wilt vragen voor uzelf of
voor een ander, laat het ons dan voor de dienst weten, dat
kan ook telefonisch, per mail of sms.

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op
YouTube - klik hier «

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:
www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook - @ProtestantseKerkOostende
“ Bluesky: @pkoostende.bsky.social

X: @KerkOostende

Protestantse Kerk Oostende
Verenigde Protestantse Kerk in Belgié — VPKB

Kijk regelmatig op de website >

www.protestantsekerkoostende.be
GSM 0491 312200
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https://www.youtube.com/channel/UC1rwa7xqB-ac_54La97cbBw
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