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Infoblad maart/april 2024 

De agenda t.e.m. 5 mei 

 

Openbaring 21 

[5] … ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ ... 

… ‘Voici, je fais toutes choses nouvelles’ … 

… ‚Siehe, ich mache alles neu!‘ … 

zondag 10 maart 11 uur Kringviering 

zaterdag 16 maart 9:30 uur districtsvergadering - Ronse 

vrijdag 15 maart 
14 uur Deutsch mit der Lutherbibel - 

online 

zondag 17 maart 
11 uur samenkomst – viering Heilig 

Avondmaal 

woensdag 27 maart 19 uur Bijbelgroep Marcus 

Goede Vrijdag 29 maart 
15 uur Meditatief moment met 

beelden van de kruisweg 

Paaszondag 31 maart  11:15 uur oecumenische Paasviering 

zondag 7 april 11 uur samenkomst 

dinsdag 9 april 16 uur Reflectiegroep 

zondag 14 april 11 uur Kringviering 

zaterdag 20 april 
9:30 uur districtsvergadering - 

Horebeke 

zondag 21 april 

11 uur samenkomst 

14 uur Profundowandeling 

woensdag 24 april 19 uur Bijbelgroep Marcus 

zondag 5 mei 11 uur samenkomst 

elke maandag- en 

vrijdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

tot half maart Expositie werken Ingeborg Borgoo 

elke woensdagnamiddag Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

De meest actuele informatie vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be 

file:///C:/Users/Andries/Documents/Even/nl.protestant.link
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Ga mee!
1

 – zondag 3 maart luisterden we naar de Evangeliewoorden uit Johannes 2 

(vers 13-22), over de ‘tempelreiniging’ of zoals het genoemd wordt in de 

Willibrordvertaling de ‘afbraak van de tempel’.  

‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen’, zegt Jezus 

als Joden hem vragen naar zijn bevoegdheid om handelaren weg te jagen uit het 

voorhof van de tempel. 

Begrijpelijk dat de Joden niets van dit antwoord begrijpen. 

Maar Johannes schrijft: ‘Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.’ 

Hoe kunnen we dat verstaan? 

 

1

 Thema 40 dagenkalender - Petrus 

Bijbelcursus op aanvraag 

Je kunt nog meedoen met de online cursus 

Deutsch mit der Lutherbibel 

Laat het weten als je interesse hebt. 

Eerstvolgende keer: 15 maart 2024 

→14 uur  

Meer info? klik 

https://petrus.protestantsekerk.nl/
https://www.protestantsekerkoostende.be/duits-leren-met-martin-luther/
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Eens was de tabernakel teken van Gods tegenwoordigheid te midden van de kinderen 

Israëls, de tent die hen vergezelde door de woestijn 40 jaar lang. Later, toen zij zich 

in Kanaän gevestigd hadden, werd de tempel de plaats waar God en mens elkaar 

konden treffen. 

Maar in die tempel heeft de verloedering toegeslagen, liefde en gerechtigheid zijn 

er ver te zoeken, schrijft Nico ter Linden in Het verhaal gaat …. In de tempel woont 

tegenwoordig de god van het geld.  

Voor Johannes is Jézus nu de plaats waar God op aarde wil wonen, Hij is de 

belichaming van Gods aanwezigheid in ons midden. 

Jezus is Immanuel, God met ons. 

De HEER woont niet in een tempel met mensenhanden gemaakt. Hij wil bij ons wonen! 

Wat zeg ik: Hij wil in ons wonen! Of zoals bij Henri Nouwen las: God wil in ons 

ademen – ons inspireren. 

Dat betekent dat ook de tempel die wijzelf mogen zijn, geen marktplaatsen moeten 

worden: Weg met die duiven! 

‘U bent een bouwwerk van God,’ zal Paulus later schrijven aan de christenen in de 

stad Korinthe… 

U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw 

midden woont? (1 Korinthe 3) 

Dat is nogal wat! 

We moeten onszelf op een goede manier leren waarderen. Veel mensen waarderen 

zichzelf niet. Vaak omdat anderen hen gekleineerd en vernederd hebben, op allerlei 

manieren. Ze kunnen niet meer van zichzelf houden. Ze zijn alle negatieve kritiek 

die ze kregen gaan geloven. 

Maar als je jezelf niet kunt waarderen, dan kun je ook anderen niet of moeilijk 

waarderen. Dan ga je zoeken naar dingen die houvast geven. We mogen echter 

geloven dat we Gods tempel zijn. We mogen erop vertrouwen dat God bij ons, ja in 

ons wil wonen. 

En daarom: Weg met die duiven! 
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Geen handel in de tempel. 

De tempel is een heilige plek. Een plek waar de HEER, de Eeuwige woont. Een plek 

waar geen andere goden vereert kunnen worden. De geldgod niet en ook het grote 

IK niet. Zorg goed voor de tempel. En besef tegelijkertijd dat jij niet het centrum van 

de wereld bent. 

En … als ze de tempel afbreken, zal deze na drie dagen weer opgericht worden. 

Versta je dat? 

Eens worden wij gevonden, bij dag of bij nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen
2

. 

Ga mee! 

De herder gaat voorop. En ook als de weg door een duister dal gaat, mogen we 

vertrouwen dat Hij dichtbij is. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

Ga mee! 

 

Terugblik Week van gebed 2024 – Dit jaar waren wij als Protestantse kerk in 

Oostende gastvrouw voor de oecumenische viering tijdens de week van gebed voor 

de eenheid onder christenen. Het thema van de viering was:  

Heb de Heer, uw God, lief … en de naaste als uzelf 

In de viering stond de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan centraal. 

 

2

 Lied 837 

Samen water uitdelen aan het begin van de Gebedsdienst voor eenheid 
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Terugblik WereldGebedsDag – jaarlijks op 

1 maart – dit jaar was de viering voorbereid door 

Palestijnse christenvrouwen. De gekozen tekst is: ‘Ik 

… vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping 

die u hebt ontvangen: … verdraag elkaar uit liefde.’ (Efeziërs 4, 1-3). 

Het was een mooie en kleurige viering, met muzikale ondersteuning van de koren 

Weerklank en Matondo. Elk jaar staat een ander land centraal. Volgend jaar zullen 

dat de Cookeilanden zijn. 
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Tienernamiddag/-avond! –  

Tieners zaterdag 27 april zijn jullie vanaf 16 uur welkom 

in de kerk. Zorg dat je erbij bent. 

 

 

 

Xamen – de Bijbelgroep van de Protestantse kerk in Brugge gaat vrijdag 22 maart 

naar een optreden van de lofprijsband Xamen. Zij vroegen of er Oostendenaars zijn 

die interesse hebben om mee te gaan.  

 

Voor meer info klik je op de foto 

‘1uur met voor/met hem’ vindt plaats in de Sint-Antoniuskerk - Sint-Antoniusplein 

in Oostende. Aanvang 19 uur – entree 20 € (50% voor Broederlijk delen). 

  

https://xamen.be/1-uur-voor-hem-1-uur-met-hem/
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Kunst in de kerk – tot half maart zijn er werken van de Oostendse kunstlerares 

Ingeborg Borgo te zien in de Hazegraskerk.  

 

Nieuws uit Brugge – Patrick Hellebuck overleed op 

30 januari jl. Hij was de afgelopen jaren regelmatig 

in een Avondmaalsdienst in Oostende aanwezig. 

Patrick is heengegaan in het bijzijn van zijn 

familieleden en dierbaren. Op zaterdag 3 februari 

werd afscheid genomen van Patrick in een bewogen 

eredienst in crematorium Blauwe Toren. In deze 

dienst klonk steeds weer door hoeveel Patrick voor 

mensen betekend heeft. De dienst werd geleid door ds. Jannica de Prenter en 

prachtig opgeluisterd door het Brugse kerkkoor o.l.v. Arnaud Devos. 

Ons resten geloof, hoop en liefde deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 

Korintiërs 13:13 

 

Patrick was 45 jaar dirigent van dat Brugse kerkkoor. 

voor meer info klik op foto 

https://www.protestantsekerkoostende.be/nieuwe-expositie/
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Job-avonden over psychisch lijden – In 

samenwerking met Biblia zal ds. Jannica de Prenter 

drie vormingsavonden aanbieden over psychisch 

lijden in het Bijbelboek Job. Niet alleen ziekte kan 

mensen treffen. Er bestaat ook zoiets als ondragelijk 

psychisch lijden. Heel vaak gaat het daarbij om de 

ervaring van zinloosheid en het verlies van zin en 

perspectief. En juist dit psychische lijden wordt in het Bijbelboek Job op 

aangrijpende wijze ter sprake gebracht in verstillende en poëtische beeldtaal. In 

deze reeks verkennen we drie vormen van lijden: ‘lijden aan het leven’, ‘lijden 

aan het verlies van hoop’ en ‘lijden aan de afwezigheid van erkenning’. De 

avonden gaan door op woensdag 6, 13 en 20 maart in het Grootseminarie 

(Potterierei 72) van 19.30u tot 21.00u. De kosten zijn € 5,00 per avond of €10 

voor de hele reeks. De opbrengst zal gaan naar palliatieve zorgeenheid ‘De 

Vlinder’ in Brugge. Inschrijven via Biblia: info@biblia.be of telefonisch via: 050 

44 49 52. 

Bloemschikmiddag – Op zaterdag 30 maart om 14.30u is er een 

bloemschikmiddag in onze kerk onder begeleiding van ds. Jannica de Prenter. 

We maken paasstukjes met elkaar, die na afloop van de Paasdienst te koop 

worden aan-geboden voor €5,- per stuk. De opbrengst is voor de diaconie. Zo is 

de kerk mooi en feestelijk aangekleed. Daarom ook deze hartelijke oproep: wie 

heeft groene vingers en wil een middag komen bloemschikken?  

volzet

mailto:info@biblia.be
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Overzicht activiteiten Protestantse kerk Brugge 

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op: 

www.protestantsekerkbrugge.be 

  

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
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Multiculturele katholieke viering in de Hazegraskerk 

 

 

Nieuws uit de synode – hieronder leest u het slotcommunique van de 

synodevergadering van 24 februari jl. 

De synodevergadering van 24.2.2024 begon met een inspirerende toespraak van 

ds. Steven H. Fuite, die zin gaf om in actie te komen – en de daad bij het woord te 

voegen. 

Daarna volgde een voorstelling door dhr. Luc Detavernier, over het werk van de 

Franstalige faculteit FUTP.  

De FUTP kent een jaarlijkse groei van 20% - en verwacht dat zij binnenkort 10 

studenten kan voorstellen, die predikant bij de VPKB willen worden.  

Vervolgens bracht ds. Byiringiro verslag uit over de goede samenwerking met 

Rwanda en een reis naar dat land. Afgevaardigden van de VPKB zijn naar Rwanda 

gereisd ter gelegenheid van het 100 jarig partnerschap VPKB-EPR.  

Hierna stemde de synodevergadering die punten, die afgelopen november, wegens 

tijdsgebrek, niet gestemd konden worden.  

Deze voorstellen willen – onder andere - een nieuwe dynamiek in de Kerk in gang 

brengen – en sluiten die zin ook aan bij het thema van de synodevergadering van 

mei: het redynamiseren en revitaliseren van onze lokale kerkgemeenten. Onder 

andere werd een aantal voorstellen aangenomen om te komen tot een grotere 



11 

betrokkenheid van predikanten bij bovenplaatselijke activiteiten van de VPKB en om 

te komen tot een verbetering van de rechtspositie van predikanten.  

Een aantal districten kon al meteen hun eerste indruk geven over het thema van de 

synode van mei tijdens het vrije en open debat aan het eind van de dag. 

De sfeer zat goed dankzij de luisterbereidheid en het respect tussen alle deelnemers. 

Deze synodevergadering toonde ons dat de VPKB resoluut toekomstgericht is. 

 

 

Nationale eredienst met inzegening van proponenten en pioniers - De nationale 

eredienst, waarin proponenten en pioniers (Ernst van Velzen (Antwerpen) en Andries 

Boekhout (Oostende)) worden ingezegend zal dit jaar doorgaan op zondagmiddag 

2 juni in Boechout (Appelkantstraat 2, 2530 Boechout). De feestelijke eredienst zal 

worden voorgegaan door de voorzitter van de Synodale Raad, de aalmoezeniers van 

de Synodevergaderingen 2023-2024 en de beide verantwoordelijke ambten in de 

VPKB.  
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ProFest 2024 - Op Hemelvaartsdag donderdag 9 mei gaat ProFest, het 

nationale feest van de VPKB door, in het cultureel centrum van Spa. Het wordt een 

feestelijke dag waarop we onze 

verbondenheid en diversiteit met 

elkaar vieren. Het thema van de dag is: 

“er was een dorst”. Op het programma 

staat: vrienden ontmoeten, momenten 

van gezelligheid delen, samen vieren, 

spelenderwijs het protestantse 

erfgoed van Spa ontdekken en lokale 

smaken uitproberen. De kinderen 

worden uitgenodigd voor Godly Play, 

tieners kunnen de kleine stadsjungle 

verkennen, voor de kleintjes is er een 

Cozy Corner en niemand wordt 

vergeten. De dag wordt in stijl 

afgesloten met een gospelconcert van 

Nathan&Friends! Er is een 

gereserveerde parkeerplaats, alsook 

PBM-toegang en broodjes bereid door 

het Leger des Heils. Registratie is 

verplicht, maar details volgen later 

nog.  

 

 

Om het evenement en alle activiteiten te financieren, vragen we een entree van €5 

voor volwassenen (kinderen en studenten niet meegerekend), die recht geeft op een 

kom soep en je deelname aan de grote tombola: bewaar je ticket goed! 

Ga je mee? 

Het zou mooi zijn als we weer met een delegatie vanuit Oostende aanwezig kunnen zijn! 

 

klik op foto voor meer info 

https://nl.protestant.link/profest-2024-er-was-een-dorst/
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Open avond - De grond van de zaak – landbouw in Congo en België 

 

 

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar: 

VPKB Oostende – kerkenwerk BE34 0910 0919 2090

 

Wanneer u voorbede/gebed wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons 

dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms. 

 

  

https://www.facebook.com/noordzuidoostende
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Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik hier  

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:  

www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/  

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → @ProtestantseKerkOostende 

of Twitter: @KerkOostende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk regelmatig op de website →  
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