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Weer – was de zomer wat je ervan verwachtte? In ieder geval 

was het hier niet zo warm als voorgaande jaren en voor velen 

was dat een opluchting. Oké, het was dan misschien een 

beetje te nat, maar dat is weer goed voor het grondwaterpeil. 

En zo beginnen we weer met het weer. Altijd een dankbaar 

onderwerp. Wandelend met de hond door de wijk komt het 

weer bijna dagelijks ter sprake. Het houdt iedereen op de één 

of andere manier bezig. Het weer is vaak een bruggetje naar 

een ander gespreksonderwerp. Of … het blijft bij ‘’t is beter dan gisteren hé’, tijdens 

het passeren. 

Van mijn moeder heb ik geleerd dat je niet mag mopperen op het weer. ‘Rotweer’ 

was bij ons thuis een verboden woord. Het weer wordt je niet door mensen 

aangedaan, was mijn moeders redenatie. En wat moeders zeggen blijft je vaak een 

leven lang bij. Ik ben het ook gaan waarderen. Die manier van denken, dat geloof, 

dat veel in het leven (alles?) ons gegeven is. Zoals ik ook het danken bij de maaltijd 

opnieuw ben gaan waarderen. Ik moest er aan denken toen ik in het dagboek Iedere 

dag een nieuw begin
1

, wat we dit jaar bij het ontbijt lezen, las over lied 204 

  

 

1

 Iedere dag een nieuw begin – Dagelijks op weg met het Liedboek 

Bijbelcursus op aanvraag 

❖ Kennismaken met het christelijk geloof? 

Doe mee met Bijbelgroep Marcus – we 

starten in september 

❖ Je kunt ook nog meedoen met de online 

cursus Deutsch mit der Lutherbibel 

Laat het maar weten als je interesse hebt. 

Eerstvolgende keer: 

september 2023 – moment nader te bepalen 
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Gij bron van tijd en eeuwigheid, 

die dag en nacht in banen leidt, 

de maatslag der getijden geeft, 

en kleur aan onze sleur verleent. 

Het lied wordt toegeschreven aan de kerkvader Ambrosius. ‘Er is op de schepping 

een zegen gelegd: de zegen van de afwisseling’ schrijft ds. Kees Baggerman erbij. 

Zo laten we de zomer achter ons en gaan op weg naar een nieuw jaargetijde, die 

zeker en vast kleur gaat geven aan onze sleur. Godzijdank! 

 

Tienernamiddag/-avond! – start zomervakantie! 

Op zaterdag 23 september! in de Hazegraskerk. Start: 16 uur. 

Samen eten, samen iets leren uit de Bijbel en samen …! 

Het onderwerp dat centraal zal staan is ‘Alles andersom’ het thema van het 

VakantieBijbelFeest 2023 

Welkom!

 

Bijbelgroep Marcus – Deze maand (september) starten we met Bijbelgroep 

Marcus het oudste en ‘snelste’ Evangelie. Het Marcus-evangelie kan gelezen 

worden als een mooie introductie op het christelijk geloof. De Bijbelgroep zal, 

evenals voorgaande jaren, geleid worden door deken Antoon Wullepit en Andries 

Boekhout. Doe je mee? Of ken je anderen voor wie dit interessant zou kunnen zijn!? 

1

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
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VakantieBijbelFeest – in november willen we weer een VakantieBijbelFeest organiseren. 

Dat doen we samen met De Takel
2

. Vorig jaar richten we ons vooral op tieners. Er kwam 

toen ook een hele groep jongeren uit Houten (NL) naar Oostende. Dit jaar richten we ons 

zowel op de kinderen als op de tieners. 

Het thema is: Alles andersom 

 

Het VakantieBijbelFeest vieren we op vrijdag 3 en zaterdag 4 november, 

zondag 5 november is er een slotviering. 

 

2

 Een dagcentrum in Oostende voor jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar uitgaande van Don 

Bosco. 

https://www.protestantsekerkoostende.be/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-06-at-16.15.33.jpeg
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De Vredeswandeling in Oostende – zondag 24 september n.m. 

Op zondag 24 september trekt de Vredeswandeling voor de derde keer door de 

straten van Oostende. De wandeling is een initiatief van het Vredesplatform 

Oostende, dat bestaat uit 41 organisaties uit Oostende. Daarvan is de Protestantse 

kerk Oostende er één.  

De Vredeswandeling moet een kleurrijke optocht worden door de straten van het 

Oostendse stadscentrum. “We willen de mensen zelf de kans geven om iets te doen 

voor vrede en gelijkheid”, zegt Haike Maelfeyt van Avansa Oostende-Westhoek. 

“Vrede is veel meer dan het omgekeerde van oorlog: het is de overtuiging dat 

verschillen in mening, overtuiging, levensvisie, afkomst of cultuur bijdragen tot een 

rijkere samenleving.” 

 

Op de vraag – Waarom doe jij mee aan de Vredeswandeling? – antwoordde ik 

(= Andries): 

1) Ik vind het hoopgevend als mensen van verschillende 

achtergrond samen uiting geven aan hun wens om in vrede samen te 

leven, daar draag ik graag mijn steentje aan bij. 

2) En als overtuigd christen zie ik het ook als mijn opdracht om me in te 

zetten voor vrede en verzoening tussen mensen. 
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Stap je mee?! 
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Nieuws uit Brugge – Jaarthema ‘het nieuwe leven 

in Christus’ In het komende jaar staat de Efezebrief 

centraal, en gaan we in de voetsporen van Paulus met 

elkaar op weg. Wie de tijd neemt om de woorden van 

deze bijzonder rijke brief te lezen en te herkauwen, 

zal ontdekken dat de Efezebrief een richtsnoer biedt 

voor een goed en waarachtig leven: hoe je als 

gemeente in Christus blijft, hoe je omgaat met 

relaties en hoe je op de goede weg blijft.  

Reformatiezondag – Op zondag 29 oktober zullen we met elkaar het begin van 

de Reformatie gedenken en stilstaan bij de opdracht om blijvend in de traditie 

van de Hervorming onze wegen te gaan. Op deze dag zullen we ook mensen uit 

Oostende in ons midden ontvangen en gaan dhr. Andries Boekhout en ds. Jannica 

de Prenter samen voor in de eredienst. 

Oogstdankdag – Op zondag 5 november dan staan 

we stil bij de oogst en de  zegen die we uit Gods 

hand ontvangen. Bij dankbaar zijn voor wat je van 

God ontvangt hoort ook teruggeven. Daarom 

organiseren we op deze dag een inzamelingsactie 

voor de sociale winkel “Potpourri” van de St-

Michielsbeweging. In deze winkel kunnen mensen in 

nood via een puntenkaart producten kiezen. Het 

gaat daarbij zowel om levensnoodzakelijke 

producten, zoals voedsel en producten voor persoonlijke hygiëne, als 

bijvoorbeeld om vuilniszakken per stuk. Bij Potpourri vinden mensen in nood 

een luisterend oor, terwijl ze wachten en worden ze behandeld als klanten. In 

Brugge werd de winkel na grondige verbouwingswerken geopend op 8 juli 2022 

aan de parochiezaal in de Jan Boninstraat. Een warme oproep dus om producten 

te schenken voor Potpourri. Vanaf eind september staan er plooibakken in de 

kerk. Gewenste producten zijn: olie, bloem, suiker, waspoeder, douchegel, 

shampoo, koeken, koffie, thee, rijst, pasta. Wie meer wil weten over het diaconale 

werk van de St-Michielsbeweging in Brugge, vindt de nodige informatie op hun 

website: https://sint-michielsbeweging.be/brugge/projecten/vriendschap-

metmensen-in-nood   

Middagprogramma – In de namiddag is er ook een programma voorzien. Na de 

koffie en thee is er een broodmaaltijd, aangeboden door de kerk. Daarna trekken 

we erop uit voor een stadswandeling van ongeveer 1,5 uur rond de zeven werken 

van barmhartigheid. De wandeling houdt rekening met een rustig wandeltempo. 

Omdat ‘dorstigen laven daar ook bij hoort’, sluiten we rond 16.00u af bij 

brouwerij De Halve Maan. De maaltijd wordt u aangeboden door de kerk; wat u 

nuttigt bij de brouwerij is voor eigen rekening. Voor het middagprogramma 

vragen we vriendelijk om u aan te melden bij ds. Jannica de Prenter. 

https://sint-michielsbeweging.be/brugge/projecten/vriendschap-metmensen-in-nood
https://sint-michielsbeweging.be/brugge/projecten/vriendschap-metmensen-in-nood
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Bijbelbabbel – Waarheid, weg, bron om uit te drinken, een lamp voor onze 

voeten, wijsheid, leeftocht, richtsnoer: uit de gesprekken op de Bijbelbabbel 

blijkt telkens weer hoeveel woorden er zijn om uit te drukken wat Gods Woord 

ook vandaag voor mensen betekent. Voor wie zich wil verdiepen in de Bijbel is 

er in onze kerk de Bijbelbabbel. De Bijbelbabbel is een laagdrempelige 

gesprekskring rond het Woord: de Bijbel gaat open, we zoeken met elkaar naar 

inzicht en betekenis en gaan met elkaar in gesprek. Welke keuzes maak je als 

christen? Hoe kun je de woorden van de Bijbel op je leven leggen? En hoe kunnen 

we elkaar tot steun zijn in onze geloofsweg? Want christen zijn vandaag is niet 

altijd eenvoudig. De Bijbel open – gesprek – gebed: dat is de drieslag van de 

Bijbelbabbel. Iedereen is daarbij steeds van harte welkom. Op 20 oktober gaan 

we op verplaatsing, en nodigt mevr. Nadine Van Parys als trouwe deelneemster 

ons bij haar thuis uit. Wanneer we het kringboekje over Handelingen hebben 

afgerond, gaan we met de Efezebrief aan de slag. 

 

Overzicht activiteiten VPKB Brugge: 
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Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op: 

www.protestantsekerkbrugge.be 

 

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
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Belgisch-Duits Convent 2023 – deze jaarlijkse bijeenkomst had dit jaar als 

thema: Nieuwe vormen van gemeente-zijn in onze kerken. We kwamen met 

ruim 45 deelnemers uit België, Duitsland en Nederland samen in Maison Notre-Dame 

du Chant-d'Oiseau in Brussel. Hier deel ik met jullie één fragment en wel uit de lezing 

van collega ds. Jannica de Prenter (VPKB Brugge) met de titel: 

‘Als God het huis niet bouwt’: met Dietrich Bonhoeffer kijken naar kwetsbaarheid 

en nieuw leven in de kerk. 

Het onderstaande fragment is een citaat van Dietrich Bonhoeffer zelf: “Onze kerk, die 

deze jaren alleen gevochten heeft voor zelfbehoud alsof ze een doel was op zich, is niet in 

staat het verzoenende en verlossende woord te brengen aan de wereld en de mensen. […]. 

De gedaante van de kerk zal sterk veranderen. Iedere poging om haar vroegtijdig weer een 

machtige organisatie te geven, zal vertraging betekenen in haar verandering en zuivering. 

Het is niet aan ons de dag te voorspellen, maar die dag zal komen, dat er weer mensen 

geroepen worden om zo Gods Woord te spreken dat de wereld er onder verandert en zich 

vernieuwt. Het zal een nieuwe taal zijn […] bevrijdend en verlossend als de taal van Jezus; 

de mensen zullen ontsteld zijn maar zich gewonnen geven aan haar kracht; een taal van een 

nieuwe rechtvaardigheid en waarheid, een taal die de vrede verkondigt tussen God en de 

mensenen en de nabijheid van zijn Rijk.” 

Uit een brief aan zijn vriend Eberhard Bethge (mei 1940). 

 

Lees ook het verslag van ds. Bärbel Büssow (Aken)  klik 

 

Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar: 

VPKB Oostende – kerkenwerk BE34 0910 0919 2090 

 

https://www.kirchenkreis-aachen.de/aktuelles/aktuelle-meldung-kirchenkreis/belgisch-deutscher-konvent-2023
https://www.kirchenkreis-aachen.de/aktuelles/aktuelle-meldung-kirchenkreis/belgisch-deutscher-konvent-2023
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Wanneer u voorbede/gebed wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons 

dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.  

 

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik hier  

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:  

www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/  

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → @ProtestantseKerkOostende 

of Twitter: @KerkOostende 

 

Kijk regelmatig op de website →  
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