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zaterdag 1 juli 16 uur Tienernamiddag/-avond 

zondag 2 juli 11 uur samenkomst 

zondag 9 juli geen samenkomst 

zondag 16 juli 
11 uur samenkomst met viering 

Heilig Avondmaal 

zondag 6 augustus 11 uur samenkomst 

zondag 13 augustus 

geen samenkomst 

wie dat wil kan mee naar Kortrijk 

zondag 20 augustus 11 uur samenkomst 

elke maandag- en vrijdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

elke woensdagnamiddag 

in juli –is er geen Koffiebabbel 

Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

De meest actuele informatie vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be 
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Zomer – vreugdevolle tijd!? De zomer begint met de langste dag van het jaar. Een 

dag vol van licht. En licht verbinden we toch met vreugde! Zomer is ook grote 

vakantie, althans voor velen. Vrije tijd, zelf bepalen wat je wel of niet gaat doen. Niet 

voor niets denken we bij de Hof van Eden en het paradijs niet aan een 

winterlandschap, zelfs niet aan herfstkleuren, maar aan een zonovergoten, kleurig 

bloeiende plek. Zo klinkt het ook in lied 747  

Eens komt de grote zomer 

waarin zich ’t hart verblijdt, 

God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 

De zomer, de tijd van de oogst, tijd van ontvangen na lange, soms zware, arbeid. 

Dan dragen de bergen schoven van vrede 

en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 

een vloed van koren, golvende velden, 

een stad rijst op uit een zee van groen. 

(Lied 72a) 

Toch niet vreemd dat we verlangen naar de zomer. In lied 72a worden woorden uit 

de oude Psalm 72 nieuw verwoord. Daarin klinkt het verlangen naar de oogst, naar 

de beloning. En de dichter maakt het nog groter: verlangen naar vrede en 

gerechtigheid. De mensen snakken ernaar. Vooral de gewone, kleine mensen, de 

mensen die zich machteloos voelen. Dat klinkt in het refrein van lied 72a 

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 

Hij geeft hoop aan rechtelozen, 

hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 

Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 

 

Bijbelcursus op aanvraag 

❖ Kennismaken met het christelijk geloof? 

Doe mee met Bijbelgroep Marcus – we 

starten in september 

❖ Je kunt ook nog meedoen met de online 

cursus Deutsch mit der Lutherbibel 

Laat het maar weten als je interesse hebt. 

Eerstvolgende keer: 

september 2023 – moment nader te bepalen 
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In het laatste hoofdstuk van het oude of eerste testament klinken de (misschien) 

bekende woorden:  

20

Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de 

gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. 

Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten 

komen. (laatste hoofdstuk van Maleachi) 

Eens komt de grote zomer, die zal bloedheet zijn voor de hoogmoedigen en de 

goddelozen, maar voor de rechtvaardigen, voor hen die ontzag hebben voor de 

Eeuwige, voor hen is de zomer een groot feest. 

Tot zover enkele Bijbelse beelden over … de zomer

 

Voor de liefhebber nog een Psalm van Willem Vermandere (West-Vlaamse zanger, dichter, 

beeldhouwer, levensfilosoof en nog meer) 

Dat de zomer warm is en de winter koud 

totdat de wereld gaat vergaan 

daarmee zijt ge geboren, dat weet jong en oud 

dat is ook goed te verstaan. 

Dat de sterren, zo verre en met hoeveel dat ze zijn 

en hoe lange dat ze al bestaan 

't is al geweten, wat is de mens toch fijn 

dat is nu al goed te verstaan. 

Van de vissen in 't water, elk zwemt aan zijne kant 

en de bomen die maar altijd blijven staan 

en de beesten in 't wilde en de vruchten op ’t land 

dat is al goed te verstaan. 

En van de regen die zo eindloos lange kan duren 

donder en bliksem die zo fel kan slaan 

der is geen ziekte of rampe niets kan ons gebeuren 

want 't is nu al goed te verstaan. 

En hoe groeit ne mens groot en hoe dat ie vrijt 

hoe dat 't diep in zijn herte kan gaan 

iedere spier iedere pees is nu opengeleid 

en alles is heel goed te verstaan. 

Tot den dag dat den hemel open zal breken 

en de zunne stille zal staan 

gaan we al schreiend onz' armen de lucht insteken 

omdat we d’r niets meer van verstaan. 

Beluisteren? Klik hier 

 

 

 

https://youtu.be/yZIDCbqQOUY
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Permanentie zomerperiode – in de maand juli zijn wij (Alida en Andries) een 

aantal weken op vakantie. Mocht er in deze periode dringend behoefte zijn aan 

pastorale zorg, dan kunt u terecht bij ds. Jannica de Prenter (van 3 t.e.m. 15 juli) 

en bij ds. Tihamér Buzogany (van 17 t.e.m. 21 en 24 t.e.m. 27 juli) 

ds. Jannica de Prenter 

Telefoon: 050 35 50 84  

E-mail: j.a.deprenter@gmail.com 

ds. Tihamér Buzogany 

Telefoon: 0499 74 81 71 

E-mail: tihamer.buzogany@telenet.be 

 

Tienernamiddag/-avond! – start zomervakantie! 

Op zaterdag 1 juli! in de Hazegraskerk. Start: 16 uur. 

Samen eten, samen iets leren uit de Bijbel en samen …! 

Het onderwerp dat centraal zal staan is Vrede!? 

Welkom!

 

Bijbelgroep Mozes → Bijbelgroep Marcus – 14 juni jl. gingen we met de 

Bijbelgroep Mozes op uitstap naar Biblia in Brugge.  

 

Woensdag 21 juni was de laatste bijeenkomst. We sloten af met Deuteronomium 34 

10

Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo vertrouwelijk 

omging.  

mailto:j.a.deprenter@gmail.com
mailto:tihamer.buzogany@telenet.be
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In september starten we met Bijbelgroep Marcus het oudste en ‘snelste’ 

Evangelie. Het vormt een mooie introductie op het christelijk geloof. Doe je mee?  

 

 

zomer 2023 

Fototentoonstelling – Hazegraskerk en wijk Hazegras 

 

 

 

 

Heeft u foto’s van de wijk en/of de kerk? Wilt u ze 

delen met uw buren en bezoekers? Doe dan mee aan 

de fototentoonstelling hier in de Hazegraskerk! 

Je bent welkom in de 

Hazegraskerk 

Kloppend          in de wijk 
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m.m.v. het koor Matondo 

Elke tweede zaterdag van de maand 

in de Hazegraskerk 

Zaterdag 8 juli om 18:15 uur - van harte welkom! 

 

De Vredeswandeling in Oostende 

 

Stap je mee?! 

Wie zijn we  

De Vredeswandeling in Oostende is een initiatief van een breed platform van diverse 

sociale, culturele en levensbeschouwelijke organisaties en gemeenschappen in 

Oostende die het gedeelde verlangen naar vrede, zowel dichtbij als veraf, zowel in 

eigen kring, buurt of stad als in ons land en in de wereld concreet in actie willen 

omzetten. 

Als Protestantse kerk zijn we nauw betrokken bij de voorbereidingen. 

Onze missie 

Het Vredesplatform in Oostende streeft naar een vredevol samenleven in openheid 

en verbondenheid tussen mensen, met respect voor ieders eigenheid en verschillen. 

De Vredeswandeling wil daarvan een krachtig symbool en een concrete uiting zijn. 

De Vredeswandeling wil verbinden en bruggen slaan tussen mensen in plaats van 

muren op te trekken of te polariseren. De vredeswandeling is een signaal van hoop. 

Een missie die we als Protestantse kerk van harte ondersteunen! 

https://www.facebook.com/multiculturelevieringoostende
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Oproep 

Na een coronapauze van 2 jaar roepen we iedereen en elke gemeenschap of 

organisatie in Oostende op om deel te nemen aan de Vredeswandeling op 

zondag 24 september 2023 en letterlijk samen een stuk op weg te gaan.  

 

Door mee te stappen onderschrijf je onze visie op vredevol samenleven en druk je 

je bekommernis, hoop en verantwoordelijkheid uit voor een respectvolle, 

geweldloze en vredevolle samenleving. 

Wees de verandering die je in de wereld wil zien  

Be the change you want to see in the world 

– Mahatma Gandhi 

 

Er zijn stewards nodig voor tijdens de wandeling – iets voor jou? 

Laat het weten. 

 

Nieuws uit Brugge – Open Kerkenweekend Het 

Open Kerkenweekend staat alweer voor de deur: 

vanaf zaterdag 3 juni tot zaterdag 22 juli zal het 

bijzondere werk van Linda Six te bewonderen zijn in 

’t Keerske. U bent ook van harte uitgenodigd voor de 

themadienst ‘God, geef dat mijn gedachten gericht 

zijn op U’ op zondag 4 juni, met medewerking van 

ons koor onder leiding van Arnaud Devos en na 

afloop de feestelijke opening van de tentoonstelling onder het genot van een 

hapje en drankje. De tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag 3 juni, 10 juni, 

17 juni, 24 juni, 8 juli, 15 juli en 22 juli - telkens van 14.00 tot 18.00 uur. 

 

Overzicht activiteiten: 

 

 

Meer informatie betreffende de Protestantse kerk in Brugge vindt u steeds op: 

www.protestantsekerkbrugge.be 

 

 

 

http://www.protestantsekerkbrugge.be/
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Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen 

‘Juich voor de HEERE, heel de aarde; 

dien de HEERE met blijdschap, 

kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 

Weet dat de HEERE God is; 

Híj heeft ons gemaakt - wij zijn van Hem - 

Zijn volk de schapen van Zijn weide.’ 

Psalm 100:1-3, Herziene Statenvertaling 

 

Met deze Bijbeltekst wil ik u namens het districtsbestuur van harte bemoedigen. De 

psalmist roept ons op om de HEER te loven met blijdschap. Want wij mogen God 

ontmoeten en dat is pure genade. We zijn van Hem, dat is onze troost want: Hij laat 

niet los het werk van Zijn handen.  

We zijn een maaksel van God zelf, niet alleen allemaal afzonderlijk maar ook samen 

als Gods volk. Juist aan dat laatste willen we graag recht proberen te doen op 

districtsniveau. We zijn niet enkel kerk in Gent of Brugge of Ieper maar ook samen 

als gemeenten van Oost- en West-Vlaanderen.  

Vandaar dit stukje om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. We denken 

in de eerste plaats aan de vacante gemeenten in ons district: Aalst, Denderleeuw, 

Horebeke, Ronse en Roeselare. Laatstgenoemde is al geruime tijd vacant en dat 

begint te wegen. We bidden deze gemeenten Gods zegen toe in hun zoektocht naar 

een nieuwe predikant en staan klaar om waar mogelijk ondersteuning te bieden.  

Er zijn ook positieve berichten die ik met u mag delen: op zondag 27 augustus mag 

ondertekende zijn intrede doen als dominee van Dendermonde. U mag ook noteren 

dat ds. Chris Bultinck op zondag 1 oktober zijn intrede zal doen in Ieper. En de 

zondag erop, op zondag 8 oktober, zal ds. Heleen Ransijn bevestigd worden als 

stadspredikant van Gent in de Sint-Niklaaskerk. Het aanvangsuur van deze 

erediensten is telkens 15 uur. Voor alle gemelde data geldt uiteraard: Deo volente. 

We zijn ook dankbaar dat Luc D’Hoe op onze districtsvergadering van 10 juni werd 

verkozen als lid van het districtsbestuur. De samenstelling van het districtsbestuur 

is nu als volgt: ds. Chris Bultinck (voorzitter), ds. Gert-Jan Kroon (vice-voorzitter en 

penningmeester), Nele Lemaire (secretaris), Luc D’Hoe en ds. Simon van der Linden. 

Chris De Pauw is onze afgevaardigde naar de Synodale Raad. 

Namens het districtsbestuur wens ik u van harte Gods zegen toe deze zomer, 

Ds. Simon van der Linden 
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Geuzenfeest 2023 

 

 

Belgisch-Duits Convent 2023 – deze jaarlijkse bijeenkomst heeft dit jaar als 

thema: Nieuwe vormen van gemeente-zijn in onze kerken. We zullen gaan 

horen over initiatieven van kerken in Duitsland, België en Nederland en gaan 

daarover in gesprek. Eén van de sprekers is Margrietha Reinders die als dominee-

pionier in Amsterdam werkt. Het convent start zondagavond 20 augustus en wordt 

woensdag 23 augustus afgesloten met een slotviering. Het zal dit jaar plaatsvinden 

in Brussel. Interesse? Laat het weten er is nog plek. 
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Giften aan de kerk – Je kunt een gift overmaken naar: 

VPKB Oostende – kerkenwerk BE34 0910 0919 2090 

 

Wanneer u voorbede/gebed wilt vragen voor uzelf of voor een ander, laat het ons 

dan voor de dienst weten, dat kan ook telefonisch, per mail of sms.  

 

Online-diensten van de Protestantse kerk Oostende zijn ook nog te zien op YouTube – klik hier  

Opnames van diensten (audio en/of video) zij ook te vinden op:  

www.protestantsekerkoostende.be/overzicht-diensten-op-afstand/  

Volg de Protestantse kerk Oostende op Facebook → @ProtestantseKerkOostende 

of Twitter: @KerkOostende 

 

Kijk regelmatig op de website →  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.protestantsekerkoostende.be 

GSM 0491 312200 
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