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Uitleg bij het kunstwerk 
De kunstenaar, Hui-Wen Hsaio, gebruikte 
verschillende motieven die de bekendste kenmerken 
van Taiwan benadrukken om uit te drukken hoe het 
christelijk geloof vrede en een nieuwe visie naar 
Taiwan brengt.  

De vrouwen op het schilderij zitten bij een beekje, 
bidden in stilte en kijken omhoog naar het donker. 
Ondanks de onzekerheid van de weg die voor hen 
ligt, weten zij dat het heil van Christus is gekomen. De 
Mikado-fazant en de Zwartkoplepelaar zijn bedreigde 
diersoorten, beide van unieke betekenis voor het 
Taiwanese volk. Hun bijzondere karakter symboliseert de kenmerken van het 
Taiwanese volk: vertrouwen en doorzettingsvermogen in moeilijke tijden. Het 
groene gras en de Phalaenopsis (vlinder) orchideeën steken af tegen de donkere 
achtergrond. Zij zijn de trots van Taiwan, dat wereldwijd bekend staat als het "Rijk 
der Orchideeën". Groen gras vertegenwoordigt de Taiwanezen als eenvoudig, 
zelfverzekerd, sterk en onder Gods hoede. 

Hui-Wen werd in 1993 geboren in Tainan, Taiwan. In 2017 behaalde ze haar 
bachelor in Visual Communication Design aan de Kun Shan University in Tainan. 
Momenteel volgt ze een master Intermediale Kunstterapie aan de Medical School 
in Hamburg, Duitsland. 

Viering achteraf op YouTube bekijken? 

Dat kan, de viering wordt opgenomen en via de websites van de verschillende 
kerkgemeenschappen kunt u deze later terugkijken.  
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Wereldgebedsdag  
3 maart 2023   

 

BEGROETING & WELKOM 

 

Laten we de viering van de Wereldgebedsdag 2023 beginnen met het aansteken 
van de kaarsen. 

Kaarsen worden aangestoken. 
 
Welkom bij de viering van de Wereldgebedsdag 2023. Welkom! Namens de 
zusters uit Taiwan, heten we iedereen welkom die vandaag met ons is 
samengekomen om te bidden. 
Wij bidden vandaag in verbondenheid met mensen wereldwijd. 

 

OPENINGSLIED 

We zingen samen Jezus roept hier mensen samen 
 
STEMMEN UIT TAIWAN 

Lieve zusters en broeders, we willen door deze viering onze ervaringen met jullie 
delen en getuigen van Gods grote genade en Zijn machtige daden. 
 
Laten we beginnen met elkaar een vredesgroet geven. We begroeten elkaar met 
de woorden: Vrede zij met jou, vrede voor ons allen.  
Ping-an. 
 
OPROEP TOT GEBED 

Geprezen zijt Gij, God. Wij danken U voor alle zegeningen, die Taiwan gekregen 
heeft. 

Geprezen zij God, die het prachtige eiland heeft geschapen, bedekt met bossen op 
de bergen, gevoed door de oceaan en rijk aan natuurlijke bronnen. 

Allen:  Geprezen zij God 

Meer dan 100 jaar geleden kwamen zendelingen naar Taiwan. Zij verspreidden 
het goede nieuws, het evangelie en de mensen ontvingen de genade van blijde 
boodschap. 
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Allen:  Geprezen zij God 

Sinds de 16e eeuw is Taiwan een kolonie geweest van verschillende buitenlandse 
machten. Er waren conflicten op cultureel en politiek gebied en door etnische 
verschillen. Door de genade van God kan het volk van dit eiland nu in vrede leven. 

Allen:  Genadige God, wij danken en prijzen U 

 

GEBED OM VERGEVING  

Vergevende God, wij belijden U onze zonden. Wij hebben gefaald in de zorg voor 
het land, dat ons is toevertrouwd. We hebben het misbruikt en zo vergiftiging 
veroorzaakt, waardoor verschillende planten en dieren zijn uitgestorven. 

Allen:  God vergeef ons door Uw genade 

Genadige God, we zijn egoïstisch en we hebben de menselijke waardigheid 
genegeerd door de noden van minderheden en immigranten niet te erkennen. We 
horen nu de schreeuw van het land, van vrouwen en kinderen en jonge mensen. 
Onze daden hebben mensen onderdrukt en we hebben niet genoeg gedaan om 
Uw genade te beantwoorden. 

Allen:  God vergeef ons door Uw genade 

-- moment van stilte voor uw eigen gebed – 

God, U bent trouw en rechtvaardig. Vergeef ons en reinig ons van zonden. Help 
ons om in Uw licht te leven. Geef ons een geest van wijsheid om U te kennen en 
vervul ons met liefde en geloof. 

Allen:  Amen 
 
HET WOORD VAN GOD EN GETUIGENISSEN UIT TAIWAN 

Getuigenis van Glenys 

Ik houd van Taiwan. 

Taiwan is een klein eiland voor de kust van China.  

Het is iets groter dan België en heeft iets meer dan het dubbele aantal inwoners.  

Onze oudste dochter, Michelle, verhuisde in 2011 van Zuid-Afrika naar Taiwan, kort nadat ze 
haar lerarendiploma had behaald. Haar man is half Zuid-Afrikaans en half Taiwanees en mijn 
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twee kleinkinderen zijn van geboorte Taiwanees. Mijn dochter woont nog steeds in de stad 
Hsinchu, net ten zuiden van Taipei. 

Daarom zijn mijn man en ik vaak in Taiwan geweest. Ik had ook het geluk een jaar bij mijn 
dochter te kunnen wonen toen haar man zijn militaire dienstplicht vervulde. Het was nooit 
vervelend om Taiwan te bezoeken. We werden verliefd op dit prachtige land. 

De mensen in Taiwan zijn vriendelijk, hardwerkend en zeer gastvrij. We vonden het land als 
geheel zeer progressief en ruimdenkend. Het feit dat het eten heerlijk was, was een bonus. Er is 
vrijheid van godsdienst en gendergelijkheid. Een uitstekend voorbeeld hiervan is dat de huidige 
president een vrouw is.  

De belangrijkste religies zijn het boeddhisme, taoïsme, volksreligies, het christendom en 
verschillende andere kleine religies. Het eiland heeft duizenden prachtig versierde en bewerkte 
tempels en gebedshuizen. 

Het christendom maakt ongeveer 4% van de bevolking uit, waarvan ongeveer de helft katholiek 
is en de andere helft een mengeling van christelijke denominaties. De kerken waar ik kwam 
hadden niet veel Taiwanezen in de gemeente, maar dat kwam omdat het 'Engelssprekende' 
kerken waren die zich vooral richtten op expats. Grotere kerken hebben aparte diensten voor 
verschillende talen.  

Een belangrijk obstakel voor de verspreiding van het evangelie in Taiwan zijn de sterke familie- 
en voorouderbanden, dus wanneer iemand christen wordt, kan hij zijn cultuur de rug toekeren, 
wat kan betekenen dat hij zijn familie verliest. 

Een ander obstakel is de taalbarrière. De meeste westerse missionarissen spreken geen 
Mandarijn, en er is ook de moeilijkheid om het evangelie uit te leggen in een taal die nieuw is 
voor hen.  

Een vraag die je kunt stellen is: Spelen vrouwen een rol in het christendom in Taiwan? 

Ja, dat doen ze, op een vergelijkbare manier als vrouwen een rol spelen in de kerk in de 
westerse wereld. 

Een andere vraag is: Groeit het christendom in Taiwan? 

Ja. In 1910 waren er ongeveer 5000 christenen en in 2021 ongeveer een half miljoen. 

Zijn bijbels gemakkelijk verkrijgbaar? Ja, ze zijn te vinden bij alle kerken, christelijke 
boekhandels, boekhandels en online.  

 

Taiwan is een onafhankelijk land, maar dreigt momenteel door China te worden overgenomen. 
China's geloofssysteem is communisme. En dat zou betekenen dat de vrijheid en 
onafhankelijkheid die Taiwan in het verleden heeft bereikt, verloren gaat. 

Dus, Taiwan heeft uw steun nodig en vooral uw gebeden. Dank u. 
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Een lezing uit Efeziërs 1: 15 – 19 
 

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof In de Heer Jezus en over 
uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in 
mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn 
luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem 
zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag 
nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van 
Hem ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods 
macht is voor ons die geloven. 
 
Allen:  Wij danken God. 

-          

LIED 
We zingen samen I have heard about your faith 

 
In de brief aan de Efeziërs staat geschreven: Ik heb gehoord, dat jullie in de Heer 
Jezus geloven en dat jullie van alle christenen houden. Daarom dank ik God voor 
jullie allemaal. Ik noem jullie in al mijn gebeden. Ik vraag dan aan God of Hij jullie 
door de Heilige Geest nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Dan kunnen jullie 
Hem steeds beter leren kennen. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus en Hij 
is onze machtige Vader. 
 
De lezing bevat een dankgebed dat de Efeziërs leven vanuit hun geloof en liefde. 
Er is voor hen gebeden, dat zij een geest van wijsheid en openbaring zouden 
ontvangen en God zouden kennen door het licht en de inspiratie van de Heilige 
Geest. Vaak zijn wij gefrustreerd door onze moeilijkheden en verliezen we onze 
hoop en ons geloof. Maar wij worden opgeroepen om onze hoop en ons geloof in 
Gods koninkrijk te behouden. Door de Heilige Geest leren we een trouwe, 
liefdevolle en genadige God kennen. Er staat verder op in deze brief aan de 
Efeziërs (3: 18), dat er wordt gebeden voor de gemeente in het vertrouwen, dat zij 
zullen ervaren hoe hoog en diep de liefde van Christus is. Zouden wij niet willen 
beantwoorden aan die liefde? De liefde van Christus kan zichtbaar worden door 
onze daden. In de ogen van God zijn we geen snippers confetti, die door de wind 
in alle richtingen worden weggeblazen, maar zijn we onvervangbare stukjes van 
een puzzel. Ondanks onze verschillen in afkomst en cultuur komen we tot een 
eenheid in Christus. 
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OVERDENKING 

LIED   

We zingen samen Groot is uw trouw o Heer 

 
COLLECTE 

De Wereldgebedsdag is een oecumenische beweging. Het geven van gaven is een 
deel van onze visie om de levens van vrouwen en kinderen te verbeteren. Achter 
in dit boekje kunt u meer lezen over het project dat wij met onze gaven steunen. 
 

Wij danken God voor de gaven 

-- moment van stilte voor uw eigen gebed -- 

 

BERICHTEN VAN BEMOEDIGING 

We hebben de geloofsverhalen van vrouwen en meisjes uit Taiwan gehoord en 
we schrijven hen berichten ter bemoediging. 

Beste zuster Pao Chu, 
Toen we elkaar ontmoet hebben hoorde ik je oproep om het milieu te beschermen. Het 
verhaal van je geloof raakte mij en sindsdien volg ik jouw spoor. Ik heb ook afval 
gescheiden en probeer wat te doen tegen al het plastic. We hopen, dat Taiwan een 
kernenergie-vrij land zal zijn in de toekomst. Laten we samen Gods schepping bewaren. 

 
LIED   
We zingen samen Jésus le Christ in het Engels, Lord Jesus Christ 

 
Beste zuster Fen-Jiau, 
Ik heb gehoord van je geloof. Je bent een inlandse vrouw van middelbare leeftijd. Je 
bent een zegen voor veel vrouwen van je leeftijd. Je hebt vele jaren je familie een warm 
thuis gegeven. Maar toen je probeerde werk te vinden om je familie te ondersteunen, 
werd je gediscrimineerd vanwege je leeftijd en je vrouw-zijn. Door je vertrouwen in 
Gods leiding vond je de oplossing om thuis les te geven in traditionele weefkunst. Door 
je creativiteit en je kracht ben je een zegen en inspiratie voor veel vrouwen. 

… allen zingen Jezus, U bent het licht - Nederlands 
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Beste zuster Jo-Jo, 
Toen je nog jong was vroeg je vader je om werk te zoeken in plaats van te studeren. 
Zijn mening was, dat meisjes niet hoeven te leren, omdat ze toch gaan trouwen. Maar 
jij stond erop om verder te studeren. Je hebt gebeden om wijsheid bij het gesprek met 
je vader, zodat hij van mening zou veranderen. Langzamerhand heeft je vader 
begrepen, dat dochters niet minder zijn dan zonen. Later keek je leidinggevende neer 
op werkende vrouwen. Je vroeg God weer om wijsheid, zodat ze mannen en vrouwen 
gelijk zouden behandelen. Je bent je ervan bewust, dat er nog een lange weg is te gaan 
voordat gender-discriminatie voorbij is. Maar je blijft je ervoor inzetten. 

… allen zingen Jésus le Christ - Frans 

Beste zuster Pearl, 
Tijdens de Covid-19 pandemie heb je als schoonmaakster in het ziekenhuis je leven 
geriskeerd bij het schoonmaken van de kamers van de patiënten. Je koos ervoor om 
niet naar huis te gaan om je familie niet te besmetten. Je miste je 3 kinderen en voelde 
je daardoor eenzaam. Ik ben onder de indruk van de opoffering, die jij hebt gedaan en 
ik bid God, dat Hij je kracht zal geven. 

… allen zingen Lord Jesus Christ - Engels 

Beste zuster Daiken, 
Ik dank God, dat je hersteld bent van de pijn, die je hebt geleden door het geestelijk en 
lichamelijk misbruik in je jeugd. Al die pijn bracht jou tot de vraag “Is er liefde voor 
mij?”. Toen je 14 jaar was heeft een leraar je gered. Je kreeg hulp van sociale werkers 
en door hen ontdekte je Gods liefde en je bent christen geworden. Je vertelt je 
levensverhaal door erover te schrijven en te schilderen. Zo wil je vrouwen en meisjes, 
die lijden onder misbruik, moed geven en op onze Redder leren vertrouwen. Je bent een 
zegen voor veel vrouwen. 

… allen zingen Jezus, U bent het licht - Nederlands 

 

VOORBEDEN 

Allen:  Genadige God, wij bidden tot U evenals de vrouwen in de brieven 

Zij spraken tot U over hun strijd en hun hoop. Ze werden niet verslagen door hun 
problemen, maar ze kregen door U kracht en wijsheid. 

Allen:  Wij zijn niet alleen, want U hoort ons 



9 
 

Wij danken U voor Uw aanwezigheid, voor Uw leiding en bescherming als wij 
door een donker dal gaan. Wij willen U eren en zelf getuigen van Christus zijn. 

Genadige God, Taiwan is verwikkeld in een strijd om de macht. Het wordt niet 
officieel erkend door de internationale gemeenschap. Toch wil Taiwan de wereld 
helpen op het gebied van technologie en humanitaire hulp. Geef wijsheid en 
kracht aan de mensen van Taiwan om overeind te blijven met een onzekere 
toekomst. We vertrouwen op U, dat met Uw hulp, Taiwan een zegen voor de 
wereld kan zijn. 

Allen:  Genadige God, hoor ons gebed 

Waak over ons als wij zwak zijn. U bent onze toevlucht. 

Onze Schepper, U hebt ons deze prachtige wereld toevertrouwd en wij danken U 
daarvoor. Wees onze gids bij het beschermen van de aarde. 

Allen:  Genadige God, hoor ons gebed 

Liefdevolle God, U hebt ons naar Uw beeld geschapen en gezegend. U zag, dat 
het goed was. Wij bidden U voor vrouwen en meisjes, die zich inzetten voor 
rechtvaardigheid. Wij bidden U voor hen, die aan de kant geschoven worden en 
gediscrimineerd. Voor machteloze mensen. Geef ons de moed om voor hen op te 
komen. 

Allen:  Genadige God, hoor ons gebed 

God, de Covid-19 pandemie heeft veel van ons allen gevraagd. Wij bidden voor 
hen, die geliefden hebben verloren en voor hen, die geen goede hulp hebben 
gekregen. Geef ons kracht om troost te bieden, waar dat nodig is. 

Wij danken U, dat U ons de genade geeft om samen te komen met elkaar in Uw 
aanwezigheid. Wij danken U, dat de vrouwen van Taiwan hun verschillen konden 
overbruggen en met Uw hulp eenheid hebben gevonden. O Heer, leid ons allen op 
de weg van eenheid in Christus. 

Moment van stilte voor eigen gebed voor uw situatie of de situatie in de wereld. 

 
Zo bidden wij samen het gebed, dat onze Heer ons gegeven heeft 

 
Allen:     Onze Vader, … 
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LIED   
Wij zingen samen Een roep, een stem in vele talen  
 

ZENDING en ZEGEN 

Moge God onze gebeden horen en ons in ons geloof bewaren. Moge Jezus ons 
wijsheid geven om de betekenis van verlossing te kennen. Moge de Heilige Geest 
onze harten openen zodat wij zelf een zegen kunnen zijn voor anderen. 
 
Allen: Amen. 
 

SLOTLIED 

Wij zingen samen Ga met God en hij zal met je zijn  

Dank- en slotwoord 

 

Taiwan is gelegen in de westelijke Stille Oceaan. Het 
bestaat uit het hoofdeiland en vele eilanden voor de 
kust, waaronder de Penghu-eilanden, Kinmen, de 
Matsu-eilanden en meer dan 100 andere eilanden en 
scheren. De hoofdstad - Taipei City - ligt in het 
noorden van Taiwan, terwijl andere grote steden langs 
de westkust lopen. In 2012 telde het land 23,2 miljoen 

inwoners, bijna gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Bijna driekwart van de 
bevolking woont in grote steden met meer dan 150.000 inwoners. 
 

Met een grondwet die de fundamentele mensenrechten op vrijheid van 
godsdienst beschermt, staat de diversiteit in religie in Taiwan op de tweede plaats 
in de wereld. Naast de populaire volksreligies, beoefenen de Taiwanezen ook 
verschillende religies, zoals het boeddhisme (19,9%), het taoïsme (16,6%), het 
protestantisme (5%), het katholicisme (1,5%), de islam (0,2%) en een klein aantal 
jodendom en Grieks-orthodox. 
 

De Bijbelteksten voor deze viering werd overgenomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 

Met dank aan Wereldgebedsdag Nederland voor het beschikbaar maken van Nederlandstalig materiaal  
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De vroegste vermelding van de deelname van Taiwanese kerkvrouwen aan de 
Wereldgebedsdag dateert uit maart 1935 in de Taiwan Church Press. Sindsdien is 
WDP een oecumenische gebedsdienst geworden die vertrouwd is in de oren van 
Taiwanese christelijke vrouwen. Elk jaar wordt het aanbiddingshandboek vertaald 
in 13 talen, waaronder Mandarijn-Chinees, Taiwanees en inheemse talen die 
worden gebruikt tijdens erediensten. 
 

Het nationale comité van verschillende denominaties onder leiding van YWCA 
omvat vertegenwoordigers van andere denominaties (inclusief de katholieke kerk) 
en kerkelijke organisaties. Het organiseert elk jaar enkele WDP-
aanbiddingsdiensten voor volwassenen en kinderen. 

 
 

Informatie over het gekozen project 

Het geld van de collectes van de Wereldgebedsdagvieringen 2023 in België gaat 
naar the Pearl Family Garden.  

Dit project van de organisatie OMF International (voorheen Overseas Missionary 
Fellowship) begon in de rosse buurt van Wanhua, Taipei, om sekswerkers en 
vrouwen te helpen die gemarginaliseerd waren door armoede, analfabetisme en 
lichamelijke of geestelijke beperkingen. Werknemers bieden gebed, counseling, 
bijbelonderwijs en sociaal contact. Ze bieden vrouwen met een laag inkomen en 
oudere vrouwen een inkomen met deeltijds werk in handwerk. 

Fondsen zullen worden gebruikt om hun faciliteiten uit te breiden of om een 
nieuwe locatie in de buurt te vinden. Er zijn ook plannen om een lokale 
medewerker in dienst te nemen die ervaring heeft met sociaal werk. 

Meer informatie is te vinden op https://omf.org/east-asia/taiwan/about 

  

https://omf.org/east-asia/taiwan/about
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Leden van het Oostends Comité – Membres du Comité d’Ostende 

 

 
Linda, Grace, Marilyn, Lut, Lieve, Cécile, Hanneke, Lut, Maggy, Andreas, Andries, 

Alida (voorzitster) 
alida@protestantsekerkoostende.be 

 
 

Rekeningnummer voor giften: BE30 3631 6867 0411  BIC: BBRUBEBB 
Graag met vermelding ‘project 2023’ 

 

De viering voor 2024 zal komen uit Palestina  
"I Beg You… Bear With One Another in Love" 

mailto:alida@protestantsekerkoostende.be

