
Psalm 23 / Johannes 10  anno 2020 

 

De mens heeft leiding nodig 
op zijn zoektocht naar groen grasland en 
zijn verlangen naar koel, helder water, want… 
vaak dwaalt hij af naar een woestijnbestaan en 
heeft hij een of meerdere tikken nodig 
om terug op het juiste spoor te komen. 

Het groene grasland wenkt hem toe. 

Het koele heldere water ligt binnen zijn bereik. 
Eigenzinnig, tegen beter weten in, 
loopt hij er telkens van weg in volslagen tegengestelde richting. 
En toch is er die Universele Geesteskracht (Geest van het 
goede, geweten) die op hem inwerkt en hem aanspoort en 
helpt om in de juiste richting te gaan. 

Vanuit die Kracht kan de mens zijn angsten overwinnen; 
vanuit die Kracht kan hij zich omkeren naar een zinvolle 
bestemming. 
Ook al is het op zijn weg vaak smal en hobbelig - 

ook al zijn de dagelijkse beslommeringen soms teveel - 
ook al voelt hij zich vaak als een lam onder leeuwen, 
hij voelt zich niet alleen en eenzaam.  
 
Hij voelt zich zelfs begeleid en gesterkt. 
Angst, verdriet en vertwijfeling beheersen hem niet meer. 
Hoe meer hij de deur van zijn hart opent, hoe meer de 
Geesteskracht liefdevol op hem inwerkt. 
Angst, verdriet en vertwijfeling ruimen meer en meer plaats 
voor rustmomenten van vertrouwen, vreugde en… 
HOOP! 
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